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Voorwoord

Lieve Touristen, Tourders, Kinderen van Moeder Aarde,

Gek hoe dat gaat, het lijkt tegelijkertijd zo kort, maar ook weer zo lang geleden dat wij ons
verzamelden voor de Döner Company op Centraal. Wat volgde had geen van ons helemaal kunnen
voorzien, een onvergetelijke reis door de Kaukasus. Ondertussen zitten we alweer een tijdje thuis, ook
al bleek dat nog zeer onwennig in het begin, blijkens de stickers van zielige katten die in de
groepschat verschenen de dag na ons afscheid op Schiphol. Lichte ontwenningsverschijnselen zijn
echter te verwachten wanneer men voor tweeëneenhalve week met een fantastische groep
geëngageerde, diverse en vooral lieve mensen reist. En dan het gebied zelf; een kapel in een boom, de
flora én fauna bij Restaurant Mimino, de vriendelijke hosteleigenaren in Batoemi… ga zo maar door.

Inmiddels zijn we collectief van de Kazbek afgedaald, terug in ons lage koude kikkerlandje, waar
ieder weer hun eigen pad is ingeslagen. Terug aan het werk, aan de studie, maar ook terug bij partners,
familie, vrienden en vijanden. Langzaam vervliegen de herinneringen aan de tour de droomwereld in,
naar het mythische. Om toch nog een beetje houvast te hebben, en zodat je later aan je kleinkinderen
kan bewijzen dat je toch écht bereist en interessant was in je jeugd, hebben een aantal van ons
geprobeerd om iets van de reis in woorden te vangen. De dappere klerken/woordkunstenaars die deze
onmogelijke taak op zich genomen hebben zijn dit jaar Pim, Merel, Mirjam, Vera, Arina en Jesse.

Dit reisverslag neemt ons mee in het brede scala aan ervaringen te vatten binnen dé Grand Tour
Experience, van buspraatpaniek tot de gelukzaligheid van het boomknuffelen, het drinken van een Big
Local Beer, smerige zelfgemaakte pasta, heerlijke lokale cuisine, vieze hostels en verraderlijke
buschauffeurs.

Deze reis was net als voorgaande reizen niet mogelijk geweest zonder de zorgvuldige begeleiding van
de docenten. Voor alles is een eerste keer, maar een groepsreis begeleiden van vierentwintig studenten
in een onbekend gebied is zeker niet niks. Onder het waakzame oog van Josephine en met Mano’s
verhelderende praatjes kon het eigenlijk niet misgaan en de commissie prijst zich gelukkig met dit
dynamische duo. Niet voor iedereen was het gebied natuurlijk onbekend, we hadden immers ook een
expert mee op reis. En wat voor één. Met haar talenknobbel en algehele good vibes heeft Sara ons uit
meerdere penibele situaties gered. We willen dan ook het docententeam ontzettend bedanken voor een
enorm geslaagde reis.

Uiteindelijk wordt de reis gevormd door de reizigers. Bovenal willen we jullie daarom allemaal
bedanken voor jullie inzet, interesse, gezelligheid, monnikengeduld en -gezang. Jullie hebben de reis
een groter succes gemaakt dan we ooit hadden durven dromen.

Veel leesplezier!

Liefs namens de Grand Tour commissie 2024,
Donna & Gijs
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Dag 1 (5 juni) Amsterdam - Tbilisi; Gijs &
Donna
“Zie jullie morgen allemaal om 10.00 uur voor
de Döner Company. Slaap zacht!”
En daar stonden we dan, hoewel niet iedereen
om tien uur en niet iedereen bij de juiste Döner
Company (er zat er blijkbaar ook een bij spoor
11), maar de sfeer zat er in. Na het
gebruikelijke uitdelen van Grand Tour tasjes
met daarin de magazines, stapten we in de
trein naar Schiphol, waar het toestel van
Transavia met ronkende motoren op ons stond
te wachten.

“Check deze meme Sara”

Eenmaal aangekomen in Georgië, waar we de
stempel mét EU-sterren in ons paspoort
kregen, konden de Grand Touristen en Ivar
even rustig achterover leunen terwijl er voor
hun ogen een slechte Monty Python sketch
voltrok.

“Drieëndertig?” Het gezicht van de
baliemedewerker trok wit weg. Ze wist zich al
snel te herpakken en de schok maakte plaats
voor een koele, hatelijke kalmte. Nadat Gijs
zijn paspoort had ingeleverd, verdween ze
zonder een woord te zeggen met een laatste rol
van haar ogen de broeierige Georgische nacht
in. Nadat ze de commissie twintig minuten
lang in hun sop had laten gaarkoken kwam ze
met een zucht en nog een indrukwekkende
oogrol terug, en smeet de drieënveertig (er was
in de communicatie iets misgegaan) kaarten op
de balie, of je even voor elke kaart een apart
formulier kon ondertekenen. Na de euforie dat
dit eindelijk was afgehandeld was gezakt werd
al snel een nieuw probleem duidelijk: een

dagkaart op de kaart zetten moest gepast, met
cash, en per kaart. Met de staart tussen de
benen keerden ze terug bij de medewerker, die
ondertussen nergens meer van opkeek. Of ze
honderd Lari in muntjes van één had? Tuurlijk,
waarom ook niet. Het proces van product
aanklikken, muntjes erin werpen (niet te snel
want dan moest je opnieuw), nieuwe kaart
scannen en proces herhalen (x33) zullen we
voor de rest achterwege laten, maar een goed
begin was het wel.

Oorverdovend én stuiterend? Georgische metro.

Gewapend met onze nieuwe kaarten konden
we eindelijk de bus in, op weg naar het
centrum. Met uitzondering van een korte
dwaaltocht op zoek naar de metro welke ons
langs verraderlijke ondergrondse tunnels en
een winkeltje waar ze ogenschijnlijk schoenen
verkochten aan de enorme stapel in de
deuropening te zien, verliep de weg redelijk
zorgeloos. De metro zag eruit alsof de grote,
kleine man er nog in had gereisd en was een
ervaring op zich; hij ging net zo hard op en
neer als Artak’s stoel op een van de
belachelijke bergpaadjes die wij hem in de
nabije toekomst op zouden sturen en het geluid
wat uit de onafsluitbare raampjes kwam was
oorverdovend. Daarnaast leek de chauffeur af
en toe op de rem te trappen, wat de vermoeide
touristen scherp hield aan het eind van deze
lange eerste dag.

Nog één korte wandeltocht door het centrum
en we waren bij ons hostel Fabrika, de hipste
plek in Georgië. Waar sommige mensen snel
hun bed in doken op de industriële doch
gezellige slaapzalen, besloten anderen nog een
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drankje te drinken in de betoverende
binnentuin. Voor velen van ons de eerste, maar
zeker niet de laatste “Gaumarjos!”

“Gaumarjos!”

Dag 2 (6 juni) Tbilisi; Pim
Vandaag was de eerste volledige dag met
elkaar in Georgië! Na een heerlijke nacht
slapen, die in mijn kamer om kwart over zes
ophield omdat in ieder geval Vincent en Justus
al waren opgestaan, was iedereen op eigen
houtje ontbijt gaan halen. Dat bleek nogal een
uitdaging. Het sporadische lesje Georgisch dat
een paar van ons op het terras van De
Engelbewaarder met elkaar hadden
doorgenomen, mocht nog niet baten en zonder
pinpas kwam je ook niet ver. En zag dan nog
maar de cryptische geldautomaten te
doorgronden. Desondanks zag ik iedereen die
ochtend toch lekker smikkelen van een eerste
Georgisch ontbijtje.

Na het ontbijt zijn we met elkaar naar de
Samebakathedraal gelopen. Na een wandeling
en een kuitenbijtend klimmetje op het eind
stonden we, verheven op de heuvel Elia die
over de hoofdstad van Georgië uitkijkt, voor
de belangrijkste kerk van het
Georgisch-orthodoxe christendom en
bovendien een van de grootste
oosters-orthodoxe kerken ter wereld. Het
kerkgebouw zelf was heel jong, gebouwd
tussen 1995 en 2004, maar stond op een
symbolische en historisch gevoelige plek.
Voorheen lag hier de eeuwenoude Armeense
begraafplaats Khojivank, die in de eerste
decennia van de Sovjettijd grotendeels
verwoest was en waarvan de laatste grafstenen

verwijderd waren voor de bouw van deze
nieuwe kathedraal, die de hernieuwde
Georgische orthodoxie sinds de val van de
Sovjet-Unie moest belichamen. Toch heeft het
Sovjetverleden de Georgische kerk niet
helemaal verlaten. Ik heb het verhaal niet
helemaal scherp meer, maar sinds de bouw van
deze kerk doen geruchten de ronde dat de
geest van Stalin, de machtigste Georgiër uit de
Sovjetgeschiedenis, op deze kerkheuvel
ronddwaalt. Mari en Merel waren hem nog
gaan zoeken, maar volgens mij heeft niemand
van ons hem die dag gezien.

Een majestueus uitzicht

Het bezoek aan de Samebakathedraal werd
gevolgd door nog een wandeling en een
overvolle bustocht waarbij Josephines arm
tussen de deuren van de bus kwam. ‘Dit is best
vervelend,’ waren haar onvergetelijke
woorden.

Na deze wandelochtend gingen we lunchen in
het Vakepark en werd er een foto genomen van
Sara en Josephine, die dezelfde outfit hadden
aangetrokken.
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Fitcheck!

Later die middag spraken we in datzelfde park
af met Nino Pkhakadze, docent Nederlands
aan het Center of Dutch Language and
Culture, en een paar van haar studenten. Na
onze ontmoeting met Pkhakadze gaven
Marlies en Eveline hun presentatie over de
Rozenrevolutie van 2003 en de
studentenprotesten Kmara! (“Genoeg!”) van
datzelfde jaar. Om het cirkeltje rond te maken,
sloten we het dagprogramma af met een
bezoek aan de Sionikathedraal, waar voorheen
het religieuze centrum en de Katholikos van de
Georgisch-Orthodoxe Kerk gevestigd waren.

Nino en haar studenten

Na een van de lekkerste Georgische supra’s die
ik deze reis heb gegeten, gingen we vanuit
Shavi Lomi (het restaurant waar we ook onze
bonte avond hielden!), terug naar Fabrika, een
hostel dat ik later deze reis en vooral na de
verschrikkingen van Hostel Harmony in

Batoemi, enorm ben gaan waarderen. We
dronken nog wat op de binnenplaats, maar
konden het niet te laat maken, want de
volgende ochtend zou de bus vroeg vertrekken
naar Kazbegi. Of toch niet…?

Dag 3 (7 juni) Tbilisi - Kazbegi; Merel
Op deze zonnige vrijdag ondernamen wij een
spannende bustocht naar Kazbegi. Gelukkig
hadden wij drie sterke mannen ter beschikking
onder wiens vleugels wij veilig naar de grens
met Rusland geloodst werden. Ten eerste was
daar onze Moeder Aarde, wiens kinderen wij
waren. Moeder Aarde neemt de vorm aan van
een lange, bebrilde jongeman, die op dit
moment in het verhaal nog geen baard heeft,
en zonder wiens 'servus' een dag niet helemaal
compleet is. Onze tweede herder was niemand
minder dan de man met de aansteker, onze
Helios, onze zonnegod, om wiens
zon/aansteker wij allen heen draaiden. Het
derde drie-eenheid lid was niemand minder
dan de mystieke buschauffeur die slechts één
dag onderdeel uitmaakte van ons avontuur.
Zijn gezicht kan ik me niet meer voor de geest
halen, maar nooit zal ik de sierlijke manier
waarop hij ons door het Kaukasusgebergte
walste, vergeten.

Helios en Moeder Aarde in the flesh

Als kamergenoot van Moeder Aarde en Helios
had ik het geluk – of het ongeluk – het verloop
van de toekomstige busreis al vanaf
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’s ochtends vroeg te mogen volgen. De dag
begon met een boodschap van Moeder Aarde
dat wij onder de wol mochten blijven tot half
tien, in plaats van het bittere kwart voor acht
dat ons de avond van tevoren was meegedeeld.
Aangezien de kinderen van Moeder Aarde al
begonnen waren met opstaan, reageerden zij
een beetje verontwaardigd, doch tevreden dat
de dag nog niet hoefde te beginnen.
Ouderschap is een ondankbare taak: kinderen
klagen, weigeren te luisteren, en dulden geen
autoriteit. Bovendien zijn onze Helios en
Moeder Aarde onderdeel van een zeskoppig
monster, dat hen voortdurend het vuur aan de
schenen legt. Maar geen getreur, dit verhaal
loopt goed af, ook voor onze gestreste
dagleiding.

De kathedraal in al haar glorie

Voor wij onverschrokken aan onze bergtocht
begonnen, gingen wij eerst langs bij de
Svetitschoveli-kathedraal in Mtscheta. Hier
werden wij als Amerikaanse filmsterren
ontvangen door flitsende paparazzi, alleen de
rode loper ontbrak nog. Na een korte klim
langs allerlei souvenirshops kwamen wij
eindelijk aan bij de kathedraal. Ik werd toen
overvallen door kwade geesten, die mij
influisterden dat ik ziek zou worden. Gelukkig
was daar mijn beschermengel Zephyra, die
mijn kwade geesten wist te verjagen. Met onze
vingers versierd met pas gekochte ringen en
onze magen gevuld met ijskoffie, tsjoertsjchela
en kaasbrood kwamen we aan bij de bus,
waarna wij voor de grootste verrassing van de
hele reis kwamen te staan. Bij onze bus stond
een display met allerlei kleine bordjes beplakt
met onze filmsterhoofden. Ik heb de mijne uit
principe niet gekocht, maar heb daar soms nog
stiekem spijt van...

We zetten onze tocht voort op de military
highway, waarbij we een korte stop maakten
bij een vreemde toren in een mooi
berglandschap, waarin wij kaarsjes aan de
muur konden smelten. Niet veel later na het
voortzetten van de busreis stopten wij
opnieuw, dit keer voor een plaspauze. Deze
bevond zich op een van de mooiste locaties in
heel Georgië, met prachtig uitzicht op een
blauw-groene rivier en heuvels zo ver als je
keek. Met pijn in ons hart reden wij weer weg
van deze idyllische plaslocatie. Arina maakte
zichzelf nuttig door Georgische woordjes aan
Max en Casper te leren, die hierdoor twee wijn
en twee bier konden bestellen (“ori ghvino da
ori ludi”). Justus beet de spits af met een
buspraatje over alle kerken die wij tot dan toe
hadden gezien. Bij dit religieuze praatje viel
ironisch genoeg Arina, voor zover ik weet de
enige gelovige in de groep, in een diepe slaap.
Some people learn young.

Sara op een quad. Spreekt voor zich.

Na een lange slingertocht door de bergen
kwamen wij aan bij het Russisch-Georgische
vriendschapsmonument. Degenen onder ons
die nog niet misselijk waren door wagenziekte
waren dat nu wel na het zien van een
360°-camera die zich in het midden van het
monument bevond. De prachtige mozaïeken
vielen in het niet bij de keiharde muziek, een
man met een ara op zijn schouder, en de
shishalounge die zich onder het monument
bevond. We hebben uiteraard veel groepsfoto’s
gemaakt en Mirjam, die het meest misselijk
was van ons allemaal, begon ineens over
paragliden. Overigens maakte Donna de
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belangrijkste foto van de reis: Sara op een
quad. We propten ons opnieuw vol met
moerbeien, kersen, onrijpe pruimen,
chocoladerepen, kaasbroodjes, en al het andere
wat Georgië te bieden heeft. Misselijk door
onze vreetbui luisterden we naar de presentatie
van Vilmar en Maarten over Shevardnadze. De
daaropvolgende discussie ging over diens
aard: was hij goed of slecht, opportunist of
visionair? Sara won de discussie, zoals wel
vaker, door te suggereren dat hij het misschien
gewoon allemaal was. Ondertussen
stommelden de kindertjes van Moeder Aarde
weg in het gras.

Noem een meer idyllische locatie voor een presentatie

Op weg naar onze eindbestemming van de dag
bezochten wij nog een verzameling
Paaseiland-achtige beelden. Een groepje
kinderen rende de bergen in, tot grote zorgen
van Moeder Aarde, die de aandacht liever bij
de Paasbeelden hield. Maar toen de kinderen
uitgeput terugkwamen, zette de reis zich voort
naar ons hostel Hill House, waar ons een
rugby-kijkend kind opwachtte. Na heerlijk
gedineerd te hebben bij het panorama
restaurant en een ‘cash crisis’ doorstaan te
hebben, konden wij eindelijk ontspannen in de
tuin van het hostel. Helios en Moeder Aarde
schudden de dag van zich af onder het genot
van grote flessen bier en een sigaar van
Maarten. Op de verloedering, madloba!

Dag 4 (8 juni) Kazbegi - Gori; Mirjam
Nog weemoedig van het heerlijke eten
gisteravond en de nazit in de tuin van het hotel
aan de voet van de berg, werden we fris
wakker. De zon kwam langzaam achter de

bergen tevoorschijn om het stadje en ons
tijdelijke hoofdkwartier te verlichten. De
Drievuldigheidskerk van Gergeti keek ons de
dag ervoor nog bedreigend aan en tot onze
verbazing bleek dat we zijn berg gingen
beklimmen om hem van binnen te bekijken.
Dit zal natuurlijk een flinke stiefel worden, dus
we hadden allemaal een goed ontbijt en
rantsoen nodig. Max en Gijs maakten een zeer
vreemde pasta, hier is het recept voor thuis:

500 gram penne
½ fles ketchup
1 pot zwarte olijven
Ingeblikte champignons
Zout

Ik besloot toch maar naar de lokale supermarkt
te gaan. Met mijn Georgische beef jerky op
zak was ik klaar voor de tocht. Al voordat we
überhaupt de voet van de berg hadden bereikt
hadden er zich meerdere pelotons gevormd.
Voorop natuurlijk de scouts, gymbro’s en
dagleiders Donna en Max (met totebag als
wandeltas). In het midden de mensen die
eigenlijk voorop hadden willen lopen, maar
hier toch niet uit het juiste hout voor gesneden
waren, en achteraan de dappere achterblijvers,
sommigen met al heftig beblaarde voeten,
anderen die de dag ervoor toch te diep in het
glaasje hadden gekeken.

Op weg naar Mordor!

We kregen aan de voet van de berg een paar
minuten rust voordat we begonnen met de
klim over een klein paadje dat links uitkeek op
een groen dal met een kolkende rivier en twee
omhoog spiralende roofvogels. Ivar gaf ons
genoeg energie door een toepasselijk lied uit
De Hobbit te zingen. Daarna werd de groep
stiller en stiller om genoeg lucht te bewaren
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voor ons gehijg, totdat uiteindelijk iedereen na
een uur de top had bereikt. In de voetsporen
van de veertiende-eeuwse monniken streken
we neer op een stukje gras naast de kerk. De
besneeuwde top van de Kazbek keek ons van
achter intimiderend aan. Dit moment werd nog
specialer toen Mari en Zephyra Aleksandr
Poesjkins gedicht Klooster op de Kazbek
voorlazen, waarin Poesjkin, net als sommige
van ons, ernaar verlangt een monnik op een
berg te zijn.

Minicollege Poesjkin

Na alles te hebben gezien begonnen we aan de
afdaling, en beneden at ik mijn eerste khinkali
ooit; heerlijke kussentjes van deeg gevuld met
kruidig, mals vlees, die vrolijk zwommen in
een schaal met “bottensoep”. Met onze volle
buikjes stapten we de bus in, met onze nieuwe
buschauffeur Artak. Op weg naar Gori!

Toen we na een mooie rit Gori binnenreden
kon ik meteen de erfenis van Stalin en de
Russisch-Georgische oorlog zien: posters die
inwoners rekruteerden, kogelgaten in de
muren, verlaten winkels en standbeelden van
Stalin... veel van wat ik tijdens de colleges had
geleerd kreeg hier een tastbare realiteit. De
groep werd gesplitst en wij arriveerden bij
Tamari Guest House. De bazin vroeg in
gebrekkig Engels onze oren van het lijf, en dit
leidde soms tot verwarring en ongemak. Moe
van de dag wilde iedereen naar zijn kamertje,
maar eerst werd ons nog een middelmatig
ontbijt en verdachte zelfgemaakte wijn
aangesmeerd. In de avond gingen we met een

enorme groep uit eten, in een luxe restaurant
waar de muziek zo hard stond dat je alleen de
persoon naast je kon horen. We zouden alles
splitten, dus Maarten en Ivar bestelden elk drie
Long Islands (“ice tea with all the alcohol you
have”).’s Avonds dook ik, na een helaas koude
douche, snel mijn krakende bedje in, dromend
over Gori en Stalin.

Dag 5 (9 juni) Gori; Vera
Vanochtend heerlijk wakker geworden met het
gezang van de vogels buiten en de zon die de
kamer in kwam door de open ramen. De groep
is opgesplitst, wij zitten aan de rand van de
stad in het Nukri Guest House met een soort
wijngaard in de tuin en een veranda bij de
bovenverdieping, het is hier prachtig. De
eigenaar van het guesthouse is ook een
bijzonder type, de commandant lijkt het goed
te kunnen vinden met Sara en bood haar
vanochtend een schildpad aan. Waarom weten
we niet en het arme beest kroop direct onder
de trap. Daarna kwamen hij en zijn zoon ons
ontbijt klaarzetten, dat wilden we graag om 8
uur hebben dus uiteraard konden we naar goed
Georgisch gebruik om 8.30u aanschuiven.
Ondertussen leek onze gastheer niet helemaal
gewend aan Nederlanders die een toch wel
strakke dagplanning hadden en rende hij in
zijn pyjamabroek en slippers rond met
waterkokers en borden met brood, kaas, jam,
salade en zoete soja brokken.

De wijnranken van de Kolonel
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Gelukkig waren we semi op tijd klaar, dus
liepen we door de nog slapende wijk, via de,
toch wel creepy, tunnel onder het station naar
de binnenstad waar we de dag begonnen met
een presentatie van Ivar en Olivier in het Stalin
park. De presentatie, uiteraard over Stalin,
want we zijn immers in zijn geboortestad Gori,
werd af en toe onderbroken door een
enthousiaste Georgiër - ‘I love you all!’ - of
een vrolijke straathond. Het was een
interessante voordracht over de Sovjet-Unie en
de herinneringscultuur in hedendaags Georgië.
Om dit onderwerp in de praktijk te ervaren
gingen we daarna het Stalin museum in.

Dit was een toch wel erg absurde ervaring, de
monumentale trap eindigde in een groot beeld
van de beste man zelf, maar rechts daarvan
was een soort bezemkast ingericht om de
keerzijde van het verhaal te vertellen. Op
ingelijste A-4tjes werd verteld over de
goelagkampen, de doden, de gruwelverhalen
en de Russische inval uit 1991 en 2004 werd
er ook maar direct bij gehaald. Een aantal
andere hoogtepunten (of eigenlijk,
dieptepunten?):

● Meerdere beelden van Stalin, die toch
een groot selfie-waardig gehalte
hadden voor veel toeristen en ja, ik
heb er ook aan moeten geloven.

● Een gegraveerde rijstkorrel, met
daarop een brief aan Stalin van een
museum uit Delhi, uit 1939.

● Een portret van Stalin gemaakt van elk
mogelijk materiaal, o.a.:
tabaksbladeren, hout en geweven in
tapijt.

● Het dodenmasker van Stalin
● Klompjes uit Nederland voor Stalin’s

zeventigste verjaardag in 1949
● Stalin’s hoogstpersoonlijke treinwagon

die naast het museum stond. Vincent
vertelde mij dat Stalin vliegangst had
en alleen in zijn eigen gepantserde
trein wilde reizen, wat voor redelijk
wat problemen zorgde toen bleek dat
de Sovjet-spoorlijnen een iets andere
maat hadden dan de Duitse…

Wat is ie knap hè?

Na nog een korte discussie over deze bizarre
wandeling door de herinneringscultuur van het
huidige Gori was het tijd voor een lunchpauze.
We hadden twee uur de tijd en toch lukte het
niet iedereen om op tijd op de afgesproken
locatie te zijn. Niet door trage tourders, maar
door slome serveersters, want de Georgiërs
zijn lieve mensen, maar ze nemen graag hun
tijd.

Even lekker uitwaaien

Toen gingen we door naar de burcht, eerst
kregen we nog een praatje van Donna bij het
monument van de Hero Warriors, waar ze ook
vertelde over een kaart met mooie culturele en
kunstzinnige projecten in de stad. Het pad
omhoog naar de burcht was wel even een test
voor onze benen na gisteren de bergtocht in
Gergeti. Al had niet iedereen daar last van,
stuiterbal Max en stuiterbal Gijs holden naar
boven, waar Ivar een klein praatje hield en we
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even konden genieten van het prachtige
uitzicht.

De stadswandeling ging door naar een
kunstproject van beschilderde tegeltjes aan de
wand waarop allerlei Georgische symbolen te
zien waren. Het werd een soort zoekplaatje om
een tegeltje te vinden waarop je iets herkende
en het was ook een hele kunst om er één aan te
wijzen aan iemand anders. Vincent: 'Daar
boven dat kruis en dan twee naar rechts.’ De
muur: 300 tegeltjes met een kruisvorm… We
eindigden de dag bij het stadhuis waar Ivar
vertelde over de Nederlandse cameraman Stan
Storimans die in 2008 op die plek kwam te
overlijden door een clusterbom. Het was een
treurige afsluiting, maar zette wel weer even
de zintuigen op scherp en deed me realiseren
dat het conflict in deze regio altijd erg dichtbij
is.

Bijna elk tegeltje bevat minstens één kruis

De rest van de middag brachten we door in het
guesthouse, waar ik eindelijk mijn boek heb
opengeslagen op de veranda om na drie
pagina’s alweer afgeleid te raken door een
enorme onweersbui die over Gori trok. De
grote meerderheid van de groep was nog in de
stad en ging daar maar eten. Ons kleine
groepje in het guesthouse besloot na iets van
twee uur dat we er toch maar aan moesten
geloven en zo holden we door de stortbui naar
een hotel in de buurt. De medewerkers keken
vreemd op van een groepje verzopen

Nederlanders, maar we werden warm welkom
geheten. Het werd een gezellige avond, na een
klein brandje in de keuken kwam ons heerlijke
eten op tafel en zo hebben we deze toch
redelijk absurde maar ook bijzondere dag goed
afgesloten.

Dag 6 (10 juni) Gori - Tsjiatoera - Koetaisi ;
Arina
Na een stormachtige en regenachtige nacht
verzamelden we ons rond 8 uur 's ochtends in
twee verschillende hostels, wachtend op de
bus. Terwijl ik probeerde mijn zus te bellen om
haar te feliciteren met haar verjaardag,
vertrokken we om tien over acht vanuit het
Tamari hostel. Een dag eerder genoten we hier
nog van een ‘babushka-style’ ontbijt met
zelfgemaakte Georgische rozenjam. Onze reis
begon richting Koetaisi, maar om elf uur
arriveerden we eerst in Tsjiatoera. In de regen
verzamelden we ons, gehuld in kleurrijke
plastic poncho’s. Een paar van de tourders
hadden net Georgische paraplu’s gekocht op
de markt, waar je naar verluidt alles kunt
vinden, zelfs in zo’n klein stadje.

Geen beren maar koeien op de weg

We reisden in twee groepen met de kabelbaan,
een rit van ongeveer vijf minuten tussen laag
en hoog. Onder ons zagen we de rivier en
verlaten Georgische huizen. Af en toe
verscheen er een man, starend in de verte –
hoopvol misschien? We passeerden
begraafplaats kruisen. Er was een kerkje aan
beide zijden van de kabelbaan. In de ‘hogere
stad’ genoten we van een eenvoudig maar
lekker ontbijt: koffie en broodjes uit de lokale
winkel. Vervolgens luisterden we naar Kirsten
en Gijs, die vertelden over de kabelbaan en de
mangaandelving in Tsjiatoera, terwijl
zwerfhonden om ons heen liepen en onze
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aandacht probeerden te trekken. Ondertussen
slaagde ik er eindelijk in om mijn zus te
bereiken en haar te feliciteren met haar
verjaardag.

Geen enkele tourist kan de verleiding van een kabelbaan
weerstaan

Na de afdaling brak de langverwachte zon
door. We gingen naar een bijeenkomst met de
organisatie Chiatura of the Future, na zelf net
een glimp van het verleden te hebben
opgevangen. De vertegenwoordigers
ontvingen ons hartelijk met drankjes en
begonnen hun verhaal over de organisatie. Ze
vertelden over belangrijke personen,
geografische locaties en industriële ruimtes, en
vooral over de ecologische problemen waar de
stad mee kampt. “De enige manier waarop we
de regering op deze problemen kunnen wijzen,
is door te protesteren,” werd ons verteld.

Een arts uit de stad deelde een bijzonder
weetje uit een wetenschappelijk rapport:
“Georgiërs, Schotten en Spanjaarden zijn
verwant. Iedereen komt oorspronkelijk uit
Georgië, daarom hou ik van jullie als mijn
zonen en dochters.” Dit leidde tot enige
hilariteit, terwijl de tourders probeerden uit te
zoeken wie de Schot in onze groep was. Hij
vertelde ons ook dat er miljoenen jaren
geleden een oceaan in Tsjiatoera was. Vandaag
was er ook een directeur van de lokale
vissersclub aanwezig. Hij vertelde ons dat hij
vist in de rivier, ondanks dat er geen vis meer
te vinden is. We sloten ons kantoorbezoek af
met een groepsfoto.

"Saqartvelo gaumarjos! Amsterdam gaumarjos!"

We begonnen aan een excursie door Tsjiatoera,
waarbij het mooie was dat we telkens pas op
het laatste moment ontdekten waar we heen
gingen. Op weg naar een recent geopende kerk
leerde ik enkele Georgische woorden van de
meisjes van de jeugdorganisatie. We maakten
daar ook nog een foto. Vervolgens gingen we
met de kabelbaan de berg op en een gevoel van
déjà vu overviel me. Boven zagen we het
pioniers kasteel, met een prachtig uitzicht op
de stad. De organisatie streed voor de
hercultivering en restauratie van het kasteel.
Giorgi, een van de organisatoren, vertelde ons
dat hij zelfs was gearresteerd vanwege zijn
inspanningen om aandacht te vragen voor dit
probleem. Samen met de organisatie maakten
we een video, waarin we enthousiast riepen:
"Saqartvelo gaumarjos! Amsterdam
gaumarjos!" Vervolgens liepen we langs het
cultureel museum en stopten bij een brug waar
we de rivier bekeken. Ooit was deze hoger en
schoner, maar de komst van de
mangaandelving had dat veranderd.

De volgende halte was een geografische
locatie waar de gevolgen van de
mangaandelving duidelijk zichtbaar waren. De
medewerkers van de organisatie vertelden ons
dat de ecologische problemen zich opstapelen
en dat de stad door de delving in de
post-Sovjetperiode wordt vernietigd. We
leerden ook over de rol van oligarchen in deze
situatie, waaronder Ivanishvili en een
Oekraïense zakenman. Hier maakten we een
foto met de mijnbouw op de achtergrond, maar
dit was de enige foto waarop niemand
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glimlachte. Bij onze terugkomst bij de bus
stonden onze voeten in de modder, een teken
van onze avontuurlijke reis. De buschauffeur
kon ondanks zijn dappere poging zijn onvrede
niet verbergen. Gelukkig hield Olivier de sfeer
erin door een lied over Abchazië te zingen, een
ode aan de vreugde van de Georgiërs. Het was
de laatste melodie voordat we ons naar
Koetaisi begaven, een perfecte afsluiting van
deze bijzondere dag.

En nu serieus

Rond half vijf vertrokken we richting Kutaisi,
waar we onderweg een belangrijke discussie
voerden over de ecologische problemen in
Tsjiatoera en wat we konden doen om te
helpen. Onderweg stopten we voor een snelle
hap bij Wendy's, die een weg naar Georgië had
gevonden, maar nog niet naar Nederland.
Tijdens de rit vertelde Mano over de
‘Tinder-succesfoto’ van de jonge Stalin en
eventueel over zijn regime. We waren nog
steeds onder de indruk van ons eerdere bezoek
aan het Stalinmuseum in Gori. Om half zeven
arriveerden we in Koetaisi, voldaan door de
bittersweet memories van de dag, verrijkt met
nieuwe kennis, en vervuld met
nieuwsgierigheid naar wat de toekomst brengt.
Komt er meer regen? Zon?

Dag 7 (11 juni) Koetaisi - Batoemi; Jesse
Na een rustige nacht in Koetaisi begon de dag
leuk voor de meesten en zeer matig voor
ondergetekende; het was niet alleen de dag van
mijn presentatie, maar ik voelde me ook nog
eens hondsberoerd. Maar dat mocht de pret
niet drukken; op het programma stond een
bezoek naar een heuse botanische tuin. In deze
serene omgeving vonden we een
amfitheater-esque zitplek, waar de dagleiding
hun zegje kon doen over deze unieke tuin met
een kapelletje in een holle boomstronk.

Een kapel in een boom? Ongehoord.

Er werd enthousiast door de tuin gewandeld op
zoek naar het kapelletje, waar een bel bleek te
zijn die lastig te luiden was voor sommigen
van het gezelschap. Sommigen bleven achter
in het amfitheatertje om nog wat rust te
pakken, elkaar voor te lezen of zich voor te
bereiden op de presentatie van de dag. Dit was
dan ook het volgende op het programma. Na
de koele schaduw van de botanische tuin
achter ons te hebben gelaten en onze eerste
ervaring te hebben gehad met de tropisch hete
temperaturen, bracht de bus ons naar het
parlementsgebouw van Koetaisi.
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De kindjes worden voorgelezen

Gebouwd door Mikheil Saakashvili als een
symbool voor moderniteit en
vooruitstrevendheid, was er weinig over van
het eens zo trotse UFO-achtige gebouw. De
omgeving kenmerkte zich door een gigantisch
gebrek aan schaduw, en het gebouw zelf zag er
van een afstand al smoezelig en minimaal
onderhouden uit. De presentatie van Lara en
ondergetekende kon echter niet in de volle zon
gehouden worden, dus ging de groep knus op
de trap van een bijgebouw zitten, steeds verder
inschikkend naarmate de zon bleef stijgen en
de schaduwplek kleiner werd. Ook werd de
groep aangevuld met een aantal zwerfhonden
die de gezelligheid wel konden waarderen,
maar niet wilden delen met andere honden.
Regelmatig moest de presentatie dan ook
onderbroken worden tot de honden hun zegje
hadden gedaan.

Onze waakzame vrienden

Hierna zou koers gezet worden voor havenstad
Batoemi. Maar niet voor nog een laatste, en
vooral heel indrukwekkende stop in de
omgeving van Koetaisi. Het sanatorium bij
Tskaltubo, een stadje dat tijdens de
Sovjet-periode een van de grootste en

bekendste kuuroorden, liet ons vooral heel
veel vergane glorie zien. Lopend door de
ruïnes van badhuisjes en toiletgebouwen
kwamen we uiteindelijk aan bij een beeld dat
hoogstwaarschijnlijk nog in ieders geheugen
staat gegrift. Een gigantisch, luxueus
hotel/spa-gebouw, in brutalistische
Sovjet-architectuur, midden in een bos.

Vergane glorie

Althans, bij de oplevering in 1964 tot de val
van de USSR zou het luxueus geweest moeten
zijn. Wat ons te wachten stond was een ruïne
van een gebouw, verlaten en onder de graffiti,
met een volledig overwoekerde binnentuin.
En, zo leerden we later van de vrouw die een
marktkraampje bij dit gebouw had, was deze
ruïne ook een woonplaats voor vluchtelingen
uit Abchazië, waarvan de laatsten er nog
steeds woonden. Terug naar de bus lopend
lieten we dit nog even op ons inwerken.

Urbexen met de touristen

Maar uiteindelijk was het dan echt tijd om naar
Batoemi te gaan. Met het zien van de eerste
glimpen van de Zwarte Zee wist iedereen dat
de vrije middag op het strand ook snel
dichterbij kwam, en de belofte van het Las
Vegas van de Kaukasus zorgde voor hoge
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verwachtingen. Die verwachtingen werden
ook waargemaakt, want de stad is eigenlijk
alleen maar als bizar te beschrijven. Bizar was
ook de omschrijving van het Hostel Harmony,
waar een gedeelte van de groep zou verblijven.
Na te hebben gegeten en even op het strand te
hebben gezeten, ging ik terug naar het hostel
om nog even een laatste beetje uit te zieken.
Meer dan op tijd genoeg om de commotie mee
te maken van Brian, Bob, Maarten en Eva die
de smoezeligheid van het hostel maar al te
graag achter zich lieten (en geef ze eens
ongelijk).

Dag 8 (12 juni) Batoemi; Pim
Na een nogal korte nacht, getekend door de
vlucht uit Hostel Harmony met Maarten,
Brian, Bob en Eva, namen we ’s ochtends
vroeg weer een taxi richting het zojuist
genoemde hostel, alwaar we om acht uur met
de groep hadden afgesproken. Die taxirit
maakte ik met Eva en Maarten bij de eerste
taxichauffeur die ons voor het hotel had
aangesproken. Bob en Brian zouden ons iets
later volgen. Het was een memorabele rit,
gedurende welke de taxichauffeur midden op
de weg naar de route ging zoeken, ons een
rondrit door Adzjarië aanbood en vervolgens
diep in een kastje naar zijn nieuwe pakje
peuken ging zoeken. Dit alles gebeurde rijdend
over de boulevards van Batoemi. De
taxichauffeur vond het pakje, trok het plastic
omhulsel eraf en gooide het uit het raam, riep
ondertussen nog naar bekenden op straat en
kwam uiteindelijk ruim op tijd aan voor Hostel
Harmony. Vooral Maarten vond het prachtig en
we hebben de beste man hartelijk bedankt voor
de goede zorgen.

Tot hier en niet verder!

Die ochtend zijn we richting de haven van
Batoemi gewandeld. Hier hielden Vincent en
Daniëlle onder een boom hun presentatie over
de taalkundige diversiteit in de Kaukasus. De
presentatie werd gevolgd door een gesprek en
stadswandeling met Aslan Bolkvadze, bioloog,
natuurbeschermer en vogelteller, door de
meeste tourders/touristen herinnerd als Aslan
de Vogelman.

Aslan de Vogelman

Zelf vond ik dit een heel leuk gesprek! Sinds
2020 werkt hij mee aan de jaarlijkse
vogeltellingen van de Batumi Raptor Count,
een internationale organisatie die sinds 2008
de vogeltrek in deze regio bijhoudt. Naast de
uitvoerige verhalen over de vele vogels die
hier ieder voor- en najaar langstrekken
(jaarlijks meer dan een miljoen!) vertelde
Bolkvadze ons vooral ook veel over de
problemen voor de vogelstand in Batoemi. Die
problemen komen vooral voort uit de
geschiedenis van deze stad met toerisme, jacht
en voornamelijk de grootschalige bouw van
hotels, die beetje bij beetje de groene ruimte
langs de kust innemen. Toerisme bestond al
sinds de negentiende eeuw, zo getuigen de vele
luxe hotels uit die tijd in het straatbeeld, maar
is met name sinds het presidentschap van
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Saakasjvili in een stroomversnelling geraakt.
De ontwikkeling van Batoemi als
toeristenstad, ‘het Dubai' of ‘Las Vegas van
Georgië’, had als doel de regio Adzjarië,
waarvan Batoemi de hoofdstad is, dichter bij
Georgië te trekken. Dit had succes, maar
leidde wel tot een omgeving die een stuk
minder vriendelijk is geworden voor de
trekvogels en de oorspronkelijke bewoners van
Batoemi, die met weemoed terugkijken op de
verloren authenticiteit van de stad.

De son in de see sien sakken

Na het gesprek met Bolkvadze hadden we een
groepsdiscussie over de reis. Die middag was
een rustmiddag, dus na de discussie zat het
dagprogramma erop! Geïnteresseerden konden
die middag wel nog mee met Josephine naar
de Batoemi moskee. De meeste anderen
begaven zich al gauw naar het strand, waar
velen in het water hebben gehangen,
gezwommen, frisbees hebben gegooid en waar
we bovenal collectief flink verbrand zijn. De
erop volgende dagen heb ik veel mensen in de
weer gezien met zonnebrand en aftersun, om
de vervellende ruggen en schouders wat rust te
bieden.

Dag 9 (13 juni) Batoemi - Achaltsiche;
Merel
Nog rozig van onze rustdag aan zee zaten de
kindertjes van Moeder Aarde weer in de bus.
Onder leiding van onze Grote Blonde Leider
en de Man met de Ketting, ook wel de Man
met het Kleine Hartje, reden wij weg uit
Batoemi, waar wij ons hadden laten
verwennen alsof we Azeri oliebaronnen waren.

Alleen Maarten, die zogenaamd nooit een
kater heeft, zat er brak bij. Liefde voor
Batoemi gaat door de lever. Onze droomtijd
aan zee bleek echter al snel verleden tijd. In de
bus leefden we allemaal in angst voor de
buspraatjes die nog zouden komen. Het engste
aan buspraatjes is dat je je er niet mentaal op
kan voorbereiden. Je weet nooit wanneer ze
komen en hoe lang ze zullen duren.

Een buiten-de-bus-praatje

Waar je je nog meer niet op kan voorbereiden,
zijn Mano’s onverwachte
kennismakingsgesprekjes. Het begint met een
‘jou had ik geloof ik nog niet gesproken?’ en
resulteert in een lang gesprek over al je
levenskeuzes tot nu toe, waarbij je geluk hebt
als hij er meer dan één onthoudt. Het doel van
zo’n kennismakingsgesprek is om Mano voor
je te winnen, zodat hij je stelling tijdens je
presentatiediscussie niet compleet uiteen trekt.
De harde waarheid is dat dit geen realistisch
streven is. Die stelling is ten dode
opgeschreven, elke stelling kan kapot en Mano
heeft de taak op zich genomen dat te bewijzen.
Het belooft een lange, maar niet saaie busreis
te worden naar Achaltsiche, onze laatste stop
voor we de grens over gaan naar Armenië.
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Onze prachtige Georgische bruid Mano

Eenmaal aangekomen in ons nieuwe hostel zit
de feeststemming er goed in, we zijn allemaal
zeer tevreden met de kwaliteit van de kamers.
Vooral degenen onder ons die wegens
rommelige Russische dienstweigeraars en
bedden gevuld met beestjes hun hostel
verruilden voor een van de vele luxe hotels die
Batoemi te bieden heeft, was het nieuwe hostel
een verademing. Al jubelend trokken wij onze
kamers in, maar onze blijdschap verdween als
sneeuw voor de zon toen we even later bijeen
geroepen werden voor een serieus
groepsgesprek. Het bleek dat in Jerevan hevige
protesten woedden, waarbij 87 gewonden
waren gevallen. Jullie weten natuurlijk op
moment van lezen hoe dit is afgelopen, maar
destijds leek de reis even in duigen te vallen.
Het was nog niet duidelijk of we van de UvA
wel door mochten en ons zeskoppig monster
zou die avond in beraad gaan met Sara, Mano
en Josephine over de mogelijke scenario’s.

Groepsdiscussie!!

Met Jerevan in ons achterhoofd zetten wij de
dag voort in het Rabatifort: een soort
postmodern meesterwerk waar elke
Georgische bezetter door de geschiedenis heen
zijn eigen draai aan heeft gegeven. Casper
stelde voor dat wij als groep het fort in zouden

nemen, zodat wij deze traditie van
buitenlandse bezetting voort konden zetten. Op
ons moment van bezoek was het fort compleet
gerenoveerd tot toeristische attractie/kitsch
trouwlocatie, en wij zouden de Grand Tour
niet zijn als we hier niet achteraf uitgebreid
over gingen discussiëren. Niet alleen het
fascinerende kasteel, maar ook onze reis tot
dan toe was het onderwerp. Hier wijd ik echter
liever niet te veel woorden aan. Veel liever
sluit ik ons Georgische verhaal af met de
tragikomische opvoering die ons tijdens het
diner in restaurant Mimino onder ogen kwam.

Gezeten in de prachtige tuin van het restaurant
bevonden wij ons in een paradijs vol flora en
fauna. De wespen zoemden ons om de oren, de
katten liepen over tafel, de honden krioelden
tussen onze benen. Deze paradijselijke sfeer
sloeg ineens om toen twee van de honden
naast onze tafel slachtoffer werden van penis
captivus. Onze Randstedelijke oogjes konden
dit staaltje natuur niet aan en onder ons gegil
werden de honden met een waterspuit uit het
restaurant gedreven. Uiteindelijk werden de
honden, die vader en dochter bleken te zijn, uit
hun verstrengeling verlost, en konden wij weer
van onze chatsjapoerie genieten. Op Georgië,
madloba!

Dag 10 (14 juni) Achaltsiche - Vardzia -
Gjoemri; Mirjam
Na een heerlijke nacht te hebben gehad in een
vrij luxe hotel gingen we ’s ochtends na een
snel ontbijt weer met frisse moed op pad.
Vandaag was de dag waar misschien wel het
meest naar was uitgekeken: Grot-ten dag!
Grot-ten dag! riepen sommigen in koor. Met
de bus reden we over een van de mooiste maar
ook meest misselijkmakende wegen van de
reis, richting Vardzia. Artak loodste op zeer
professionele wijze de tonnen wegende
touringcar door de smalle kronkelende
bergpassen, hard remmend en net niet de
afgrond in wanneer er een tegenligger opdook.
We mochten luisteren naar mooie buspraatjes
van Sarah over de Joden in Georgië en Justus
over onder andere de vele forten in de
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Kaukasus die wij af en toe passeerden.
Eenmaal aangekomen in Vardzia hadden we
pas echt door hoe vreselijk warm het was. De
temperatuur steeg steeds verder boven de
dertig graden. We verzamelden ons op een
schaduwrijk plekje naast een kolkende rivier
voor de presentatie van Merel en mij. Die ging
vrij goed, ook al bleek Vincent onze artikelen
niet te hebben gelezen waardoor hij ons per
ongeluk mansplainde. Kan gebeuren!
Gelukkig brachten de grotten veel verkoeling.

Grot-ten dag! Grot-ten dag!

Lopend door de vele honderden grottenkamers
waar de zwaluwen vlak langs ons vlogen, door
de smalle gangetjes, en zelfs in de kerk
verborgen in een grot waande ik mij Koning
Tamar. Geen wonder dat dit door de mens
gemaakte architecturale wonder uit de
twaalfde eeuw op de werelderfgoedlijst staat.

De akoestiek is geweldig

Nadat we klaar waren met het verkennen van
de grotten en Merel haar angsten had
overwonnen door door een kleine tunnel te

lopen, gingen we gezamenlijk heerlijk (het zal
weer eens niet) eten.

Max neemt pauze

Rond vieren begonnen we aan de lange rit
richting Armenië. Gelukkig was deze weg
minder kronkelig en gevaarlijk. Hoe verder we
richting de Armeense grens kwamen, hoe meer
verlaten en half leegstaande dorpjes we
tegenkwamen. Op de kale vlaktes zagen we
steeds meer patrouillerende soldaten en al snel
werd onze weg in tweeën gespleten door de
grens. We liepen met zijn allen een klein
gebouw met maar een paar medewerkers
binnen. Er was weer eens veel
onduidelijkheid: moesten onze tassen door de
security scan? Volgens mij stond de machine
geeneens aan, en nadat iemands slipper uit een
tas was gevallen moesten de medewerkers zo
hard lachen dat we er maar zonder check
doorheen mochten. Nou ja, niet iedereen.
Josephine kwam als laatste naar buiten, zij
werd in een achterkamertje ondervraagd omdat
ze zich te veel gedroeg als geheim agent.
Uiteindelijk mochten wij ons gangetje weer
gaan, en reden we tot groot plezier van Artak
langs Lada’s, nog uit de Tweede Wereldoorlog
stammende legerwagens, en de vele graven
van recent gevallen Armeense soldaten de
Armeense grens over richting Gjoemri.
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Windows achtergrond

In Gjoemri rezen er overal Russische vlaggen
uit de grond. Toch was Europa ook wel
aanwezig. Ik kwam een kliko tegen met
daarop: “provided by the European Union”.
Ook vond ik de sfeer best aangenaam, vooral
in ons luxe hotel, dat wel duidelijk in vergane
glorie verkeerde. Ik was nog nooit in mijn
leven in zo’n uitbundig hotel geweest, en ik
waardeerde de bodydouche met 7 stralen erg.
Toch had ik na zo’n lange, heftige en warme
dag nergens meer zin in. Ik ging Libanees
eten, een uur douchen en snel naar bed.

Dag 11 (15 juni) Gjoemri; Vera
‘s Ochtends liepen we vergezeld door een
roedel straathonden naar een verrassingsuitje.
Op locatie aangekomen, na een flinke
wandeling door de stad, hoorden we dat
Olivier gisteravond vrienden had gemaakt die
bij het Symfonisch Orkest spelen. Van 9 tot 12
waren we onder de pannen en mochten we hun
generale repetitie bijwonen, ze speelden onder
anderen: Rachmaninov, Concerto no. 2 en deel
1 van Beethoven's Symphony no. 8. De rest is
aangekondigd, maar voor iemand met matige
klassieke muziekkennis zoals ik, niet te
verstaan geweest. Het was verder wel een erg
prettig en ontspannen begin van de dag, al
merkte ik dat ik af en toe bijna aan het
wegzakken was, het energiedipje in het
midden van de Tour is ingezet.

The only serious choice

Toen was het lunchtijd, een groot deel van de
groep, mijzelf inclusief, maakte de fout om
ergens te gaan zitten, ‘want een broodje is toch
snel gemaakt?’ Nee. Alles ging fout, Lara
kreeg een glas wodka bij d’r water, waar ze
zeer zeker niet om had gevraagd. Vilmar, die
om thee had gevraagd, kreeg eerst koffie en
toen ice tea aangeboden, wat hij toen maar
opdronk. Uiteindelijk moesten we echt weg en
was het eten nog niet gekomen, maar gelukkig
kwam Sara ons redden met haar Russisch. Ivar
bleef op onze broodjes wachten en wij
snelwandelden naar de plek van de volgende
afspraak.

Helaas bleek die niet door te gaan, de
parkbeheerders waren niet komen opdagen.
Dat vond ik eigenlijk wel jammer, want ik was
zeer benieuwd naar de ontwerpkeuze van
paden die uitkwamen op een ondoordringbaar
hek of de grote afwezigheid van schaduw,
behalve onder een betonnen monument. Toen
liepen we maar verder naar de locatie van Kes’
presentatie. Onderweg pikten we Ivar weer op
die vertelde dat alles nog erger was geworden,
mijn broodje was niet eens gekomen, dus ik
heb snel voor ca. 75 cent een enorm brood
gekocht in een soort dicht bushokje op de
stoep.
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Hongerige wolven

Kes vertelde in haar presentatie het verhaal
van Aurora Mardiganian, die veertien was toen
de Armeense genocide begon. Het was een
indringende biografie, die de gruwelen van de
genocide nog eens extra duidelijk maakten. Er
volgde een interessante discussie rondom Oral
History en het belang van persoonlijke
verhalen.

Daarna liepen we door naar de kerk van de
heilige verlosser die in de aardbeving van
1988 grotendeels was ingestort. Nu staat hij er
weer in volle glorie, maar aan de gevel is het
duidelijk te zien dat er oude stenen zijn met
decoratie en nieuwe zonder. Binnen waren ze
nog bezig met een van de muurschilderingen
af te maken, wat erg bijzonder was om te zien.
Ik had de tijd van m’n leven met het zoeken
naar Armeense symbolen, zoals;
granaatappels, druiven, het
eeuwigheidssymbool, de vier evangelisten,
serafijnen, de Ararat met ark en Gregorius en
Tiridates. Naast de kerk stond nog een rij met
enorm veel khachkars (kruisstenen), ik kan nu
al tevreden naar huis.

Mari wordt aangevallen

Max nam ons mee door de oude wijk Koemairi
waar we in een park een groepsdiscussie
hadden over onze muziekochtend en de reis tot
nu toe. Zephyra had een paar interessante
opmerkingen over het orkest, de dirigent had
bijvoorbeeld veel meer macht dan in
Nederland, er ging nog weleens wat fout en
dan greep hij heftig in. Verder hebben we het
gehad over onze ervaringen in Armenië. Bijna
iedereen was het ermee eens dat we meer
opvallen als toeristen dan in Georgië, grappig
genoeg werden we precies op dat moment op
de foto gezet als groep door een groepje
vrouwen. De vrouwen uit de groep voelen zich
ook meer aangestaard en de Armeense mannen
gedragen zich iets meer macho. Ook Rusland
lijkt minder problematisch, overal hangen
Russische vlaggen en cyrillisch schrift is niet
gek op menukaarten.

Een nieuwe tourist

Na de discussie was de dag voorbij en werd
het tijd om mijn stoffige haar, voeten en mond
te wassen. Lekker uitrusten in het hotel was
een fijn einde van de dag en met risotto als
avondeten was de dag compleet. Want
georgisch eten is fantastisch, maar als je geen
vlees eet en allergisch bent voor walnoten
wordt het op een gegeven moment wel erg
veel van hetzelfde. Op naar een mooie dag
morgen!

Dag 12 (16 juni) Gjoemri - Sevan - Jerevan;
Arina
Onze ochtend begon relatief laat - 9 uur is vrij
relaxed vergeleken met onze gebruikelijke
verzameltijden. Misschien was dit een luxe die
we kregen vanwege Maartens verjaardag, die
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ik snel feliciteerde met een Oekraïense
chocoladereep die ik in de Armeense winkel
had gekocht.

We verlieten Gyumri en al haar avonturen.
Soms verwacht je niet hoeveel er kan gebeuren
in zo'n kleine provinciestad.

Deze dag brachten we veel tijd door in de bus,
een moment voor reflectie. Tijd om na te
denken over je eigen leven, de lijnen van je
verleden en heden te verbinden. Terwijl we
langs een begraafplaats reden, dacht ik aan
mijn persoonlijke verlies – mijn biologische
moeder, die overleed toen ik twee jaar oud
was. Tegelijkertijd voelde ik diepe
dankbaarheid dat ik het geluk had een
‘tweede’ moeder te krijgen, die mij tot op de
dag van vandaag met liefde omringt. Het leven
draait immers altijd om het vinden van balans,
en om die balans te bewaren.

Armenië roept bij mij een melancholische
nostalgie op, over een verleden dat ik had en
een heden dat anders had kunnen zijn. De rode
klaprozen die verspreid waren over de
bergachtige plateaus brachten me in gedachten
terug naar de miljoenen levens die verloren
zijn gegaan door oorlog en wreedheden. Het
herinnerde me aan de tragedie van de
Armeense genocide, waarin meer dan een
miljoen Armeniërs het leven verloren, de
verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog,
en de recente Russische invasie van Oekraïne,
die nog steeds talloze levens eist…

We waren onderweg naar Dilidzjan, waar
Zephyra en ik zouden praten over het verleden
en de impact ervan op het heden. Eerst stopten
we bij een wegrestaurant, waar ook veel
militairen en een priester zaten. Een teken van
vrede? Ik hoop het.

Vreedzaam Dilidzjan

Voor de lunch kwamen we aan in het dorp
Dilidzjan, waar we een stadspark bezochten.
Hier gaven Zephyra en ik een presentatie over
Armeense volksmuziek en de invloed van het
Sovjetbeleid daarop. We begonnen met een
stuk van Khachaturian van de afspeellijst die
we hadden gemaakt, zodat iedereen zijn eigen
weg naar Armeense muziek kon ontdekken.
Het publiek verzamelde zich in het 'natuurlijke
amfitheater'. Ook hier waren enkele militairen
aanwezig. Toeval?

Bostheater is er niks bij

Na de presentatie hadden we een vruchtbare
discussie, waarin we reflecteerden op
nationalisme en muziek. Ik was blij dat de
groep mijn Nederlands kon volgen, want dit
was een van mijn eerste presentaties in deze
taal. Op de terugweg zag iemand het
standbeeld van Ali en Nino, en ook het
monument voor de helden uit de film
"Mimino". Iedereen wilde een foto maken en
een shawarma halen bij een klein café in de
buurt. Ik kreeg een ‘speciale’ shawarma van de
eigenaar; tot op de dag van vandaag weet ik
niet wat er speciaal aan was, maar het feit dat
ik hem kreeg, maakte het bijzonder. Op mijn
aanbeveling nam iedereen er ook een
kersencompote bij.
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Sara drukt je met de neus op de feiten

Na de lunch gingen Max, Mirjam, Casper en ik
op verkenning in de oude stad van Dilidzjan,
om te zien waar de Armeense inzending voor
het Eurovisie Songfestival 2024 was
opgenomen. We ontdekten een straat vol met
prachtige, zogenaamd 'oude' gebouwen met
charmante balkons en winkeltjes gevuld met
dure toeristensouvenirs. Het was duidelijk dat
deze plek snel zou uitgroeien tot een nieuwe
toeristische trekpleister. Natuurlijk wilde ik
een foto met een balkon, maar deze bleek
ontoegankelijk. In plaats daarvan eindigden we
lachend met een groep kinderen, en we
maakten een groepsfoto met het gesloten
balkon op de achtergrond. Iedereen wilde het
op Instagram zetten.

Op weg terug naar de bus zagen we een scène
die zo uit een film leek te komen: een huis, een
bos en ‘the lady in red’. Er stond
filmapparatuur, mensen repeteerden hun tekst,
en de dame op het balkon glimlachte toen ik
een foto nam. Helaas moesten we ons haasten
naar de bus, anders had ik mezelf ook nog in
de Armeense drama geprobeerd te mengen. In
de bus hield Brian een praatje over zijn
masterscriptie over het concept en ervaring
van reizen, wat perfect aansloot bij de tijd die
we in de bus hadden doorgebracht. Maarten
kreeg nog een rondje van verjaardagsliederen.

Om half vier kwamen we aan bij het
Sevanmeer. Onder een buitenaards aandoend
gebouw deelde Donna mee dat dit ooit een

Schrijvershuis was in de Sovjetperiode. We
genoten van het prachtige uitzicht op het meer,
gevolgd door een korte lezing van Justus over
de oudheid van Armenië. Josephine merkte op:
"Soms zien we niet wat wij missen." Veel van
de lezingen gingen over de Sovjetperiode, en
niet over de 'eeuwenlange tradities’ van dit
land.

Justus vertelt ons wat we missen

We werden ondergedompeld in de oude
tradities, geleid door de prachtige
sepia-gekleurde bloemenvelden naar het
Sevanavank-klooster. Daar ontvouwde het
uitzicht zich volledig - het mistige meer, frisse
windvlagen, en een gevoel van verbondenheid
met de natuur. Dit gevoel deelde ik met
Danielle en Vincent toen we een klein
kerstboompje knuffelden.

Arina knuffelt een boom

Later hadden we tijd om souvenirs te bekijken
op een lokale markt, terwijl de regen ons
onderdompelde in de ‘waterachtige’ sfeer van
deze plek. Op weg naar Jerevan hoorde ik het
enthousiasme van de groep over een
voetbalwedstrijd die die avond plaatsvond.
Hoewel ik zelf niet veel met voetbal heb,
behalve als Georgië speelt, kon ik hun
enthousiasme waarderen. Bij aankomst in
Jerevan bleken er wat problemen te zijn met de
capaciteit van onze hostels, maar alles kwam
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goed. Nou ja, voor een paar dagen, tot 18 juni
begon.

An unexpected Journey

Dag 13 (17 juni) Jerevan - Garni - Jerevan;
Jesse
Na de nachtelijke escapades van Armeense
airco-installateurs te hebben meegemaakt, was
het voor een niet heel erg uitgeslapen groep
toch tijd voor ons eerste uitstapje vanuit
Jerevan. Er stond iets unieks op het
programma; na al heel veel kerken en forten te
hebben gezien, was het vandaag de beurt aan
de eerste en enige tempel van de reis. De
tempel van Garni is het enige (deels) bewaard
gebleven gebouw uit de klassieke oudheid in
de volledige voormalige Sovjet-Unie, en met
een goed bewaard gebleven mozaïek was het
ook een feest voor het oog. In een zomers
zonnetje konden we genieten van de unieke
omgeving met uitzicht op het berglandschap
en een beetje zicht op wat ons nog te wachten
zou staan.

De tempel in kwestie

Eerst was het de tijd om, in de schaduw van
een bomenrij met uitzicht op de tempel, de
presentatie van Casper en Max aan te horen.
Met uitgebreide visuele hulpmiddelen kwam
het verhaal over etnische minderheden in de

Kaukasus Regio goed binnen. Maar het rustig
zitten en luisteren was van korte duur; de
Symphony of Stones wachtte ons op in de
vallei bij Garni. Een geologisch fenomeen met
stollend gesteente zorgde voor vele zeshoekige
“orgelpijpen” in de vallei bij het riviertje van
Garni.

Let op: vallende stenen

Maar wie omlaag gaat, moet, in ons geval, ook
weer omhoog. Na een flinke wandeltocht van
de tempel naar de vallei waarbij
hellingspercentages aan bod kwamen waar een
profwielrenner van zou schrikken, kwam de
realisatie dat we deze hellingen ook weer op
moesten klimmen. We waanden ons zo weer in
Kazbegi, maar dan met bestrate hellingen. Na
een goede hoeveelheid hoogtemeters wachtte
de oververhitte groep een bus met half
functionele airco, maar niemand zou daarover
klagen.

Vanaf Garni was het nog een kilometer of acht
rijden naar onze laatste bestemming van de
dag. Dat zou je echter niet zeggen, aangezien
we er veel langer over deden om er te komen
dan gedacht. De weg naar het kloostercomplex
van Geghard werkte misschien masserend, als
je echt het positieve ervan in moet zien. Verder
was er weinig sprake van een “weg”.

Road work ahead? I sure hope it does!
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Al hobbelend en stuiterend kwamen we dan
toch aan bij het half uit rots gehouwen
klooster. Ondanks het feit dat de koepel van
het klooster in de steigers stond, was het nog
steeds een imposant complex. Al wandelend
en klimmend liepen we door zalen,
buitenruimtes en olifantenpaadjes in en rond
het klooster. Ondanks dat het de zoveelste kerk
was die we zouden zien, en zeker nog niet de
laatste, was het erg indrukwekkend. Maar de
bus wachtte op ons, en de uitgehouwen rotsen
achter ons latend zetten we weer koers naar
Jerevan. Na wat kaarten en wat eten was het
tijd om ons voor te bereiden op de
stadswandeling die ons de volgende dag te
wachten zou staan.

Dag 14 (18 juni) Jerevan; Arina
“Je zult je 20e verjaardag nooit vergeten” Die
woorden kreeg ik te horen toen ik in
Nederland aankwam en het verhaal vertelde
van mijn verjaardag op 18 juni. Hoe begon het
allemaal?
Op de avond van 17 juni zat ik in mijn
reisdagboek te schrijven, reflecterend op de
reis en mijn leven tot nu toe, en wat er nog op
me wachtte. Tegen middernacht ging ik naar
het balkon van ons hostel, waar iedereen
gezellig zat met wat drankjes. Precies om
00:00 begon iedereen voor me ‘’Lang zal ze
leven’’ te zingen, het aantal coupletten
herinner ik me niet eens meer.

De ochtend begon met het lezen van
verjaardagskaarten van mijn Oekraïense en
Nederlandse familie – elk van deze kaarten
droeg ik de hele reis dicht bij me, net zo
waardevol als mijn paspoort. Om 8.45 uur
begon het officiële gedeelte van de dag. We
verzamelden en gingen naar de bushalte in
Jerevan. Het vinden van een bus was een
uitdaging: grote bussen zaten altijd vol, en de
kleine bussen waren gewoon te klein.
Uiteindelijk pakten we twee kleine bussen en
bereikten Tsitsernakaberd, het Armeense
Genocidememoriaal. Bij onze aankomst zagen
we Ararat oprijzen uit de mist - een pijnlijke

herinnering aan het Armeense verleden.
Rondom stonden kerstbomen die door officiële
delegaties van verschillende landen waren
geschonken om de genocide te herdenken,
begeleid door een ontroerend muziekstuk.

Tijd voor reflectie

We brachten een tijdje door met het verkennen
van het gebied, waarna we doorgingen naar het
ondergrondse Genocidemuseum. Het museum
was indrukwekkend, emotioneel en heftig,
vooral door het aangrijpende onderwerp. Een
tijdelijke expositie belichtte de zware verhalen
van Armeense vrouwen tijdens de genocide,
en er was ook een ruimte met objecten en
teksten enkel in het Frans. Na het bezoek
hadden we een discussie over de narratieve
keuzes van het museum, dat duidelijk het
verschil tussen “goede Armeniërs en slechte
Turken” benadrukte, terwijl kritiek op Rusland
vrijwel ontbrak, zoals enkele van onze groep
opmerkten. Persoonlijk dacht ik na over hoe
een soortgelijk museum in Oekraïne zou
voelen na de huidige oorlog, en die gedachte
maakte me sprakeloos.
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Een naald naar de hemel

Na het bezoek keerden we terug naar het
centrum en hadden we vrije tijd voor de lunch.
Met Max, Mirjam, Casper en Gijs zochten we
een restaurant ‘op gevoel’, zonder eerst de
recensies te checken, en zo belandden we bij
Melrose, dicht bij het Cascadecomplex. De
ober vroeg of we Engels of Russisch wilden
spreken. Hoewel we voor Engels kozen, sprak
hij verder in het Russisch, en ik werd de tolk
voor onze lunchbestelling. “Jullie zijn mijn
gasten,” zei hij, “en ik breng wat ik breng.
Jullie hoeven alleen te betalen voor wat jullie
zelf bestellen.” Al snel stond de tafel vol met
zoetigheden, kaas, lavash en drankjes, nog
voordat onze daadwerkelijke bestelling was
gearriveerd. Gijs en Casper kregen zelfs een
"hands-on" les van de ober over hoeveel en
hoe ze alles moesten eten.

Toen de tafel vol was, waren onze bestellingen
nog niet aangekomen. Paniek maakte zich
meester van ons – maar plan B was bijna in
actie: we schreven in de groepschat en vroegen
om hulp met het opeten van al het lekkers.
Uiteindelijk kregen we onze bestellingen,
allemaal van gigantische grootte, en er kwam
een extraatje: ik deelde mee dat ik jarig was en
de ober wilde een feest voor me organiseren.

Plan B ging in werking: de ober bracht cognac
voor iedereen, inclusief de nieuwe tourleden
die zich bij ons voegden. Toen we moesten
vertrekken naar de Cascade, reageerde de ober
dat we mijn verjaardag eigenlijk nog niet
hadden gevierd. Kort daarna kwam de
Napoleon-taart, met toevallig een kaars in de
vorm van het getal 2 en een koekje dat het
getal nul vertegenwoordigde. De gedachte aan
een saldo van nul op onze bankrekening was
de grootste angst.

Nog meer eten

Na de lunch gingen wij naar de Cascade. De
Cascade was vol met interessante
kunstobjecten en de buitenkant was ook leuk
om te verkennen, vooral met de ‘bijzondere
kwaliteiten’ van de Armeense cognac die wij
begonnen te realiseren (Sara zei dat die echt
een hele goede was). Even later begon het te
regenen en zochten we beschutting in het
gebouw. Toen de zon weer doorbrak, liepen we
naar het park van Martiros Saryan, waar Mari
en Pim presenteerden.

On top of the world
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Uitbuiken met uitzicht

Later op de dag passeerden we het
Republieksplein en maakten we een korte
wandeling naar de Blauwe Moskee. Terwijl we
de moskee verkenden, kwam er een
​​beoefenaar van religie op ons af – Georgische
journalist die Oekraïens aan het leren was. Hij
vertelde ons meer over de tradities van de
islam. Hij legde uit dat mannen en vrouwen
aparte gebedsruimtes hebben, maar dat
vrouwen ook de ruimte voor mannen mogen
betreden. Mannen kunnen echter niet in de
vrouwenruimte komen. Na dit interessante
bezoek sloten we af met een korte reflectie op
de dag; er was ook een aankondiging: ik
nodigde iedereen uit voor mijn
verjaardagviering in het hostel.

Op de terugweg gingen Mari en Pim met me
mee om een taart en drankjes te halen bij de
supermarkt in de buurt. Toen we
terugkwamen, hielpen anderen mee om een
gezellige sfeer te creëren. We hadden muziek,
mensen, en wat lekkernijen, maar er was geen
elektriciteit – wat niet zo’n probleem was; het
belangrijkste was dat er kaarsen op de taart
stonden, zodat ik een wens kon doen. We
hadden veel plezier, zongen en dansten op
Oekraïense en Armeense muziek. “La
Bohème” van Aznavour werd het hoogtepunt
van de avond; we zongen allemaal samen, met
slechts een paar woorden, maar we deelden
zoveel van hetzelfde warm gevoel.

Op een gegeven moment kwam de boze
eigenaar van het hostel langs, helemaal niet
blij met ons “kamerconcert.” Sommige
mensen begonnen hun spullen in te pakken
voor het geval we het hostel zouden moeten

verlaten. De spanning steeg exponentieel; dit
had ik nooit verwacht op mijn verjaardag.
Gelukkig werd alles snel opgelost dankzij
Sara. “Ze zijn nog maar kleine kinderen,” zei
Sara (die zelf het hardst had gezongen, red.)
tegen hem. Hij antwoordde: “Dat weet ik.”

Het plezier ging verder in een leuk restaurant
in de buurt. Na het diner twijfelde ik of ik naar
de karaokebar moest gaan. Uiteindelijk besloot
ik terug te gaan naar het hostel, terwijl ik de
mogelijkheid van een rustige nacht overwoog.
Of was deze hele dag slechts een droom?

Dag 15 (19 juni) Jerevan - Etsjmiadzin -
Jerevan; Pim
Vandaag was een hele leuke en enerverende
dag! Met de inmiddels zo vertrouwde bus
reden we naar Etsjmiadzin, het religieuze hart
van de Armeense kerk. Hier zijn we niet in de
Kathedraal van Etsjmiadzin geweest en ook
niet in het op het complex gelegen museum
over de geschiedenis van de
Armeens-Apostolische Kerk, en hebben we
dus ook niet de manuscripten en religieuze
objecten van honderden jaren oud gezien!

Lijkt toch precies op die ene meme?

De restauratie van de kathedraal en de groep
Chinese toeristen wier aanwezigheid onze
toegang tot het museum belette, mochten de
pret echter niet drukken. Het kerkcomplex,
daterende uit de vroege vierde eeuw na
Christus, was werkelijk waar schitterend, met
prachtige architectuur en sierlijke bloesems die
op het plein stonden. Zanna en Vera hebben
hier een interessante presentatie gegeven over
de geschiedenis van het Armeense
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christendom. In het bijzonder vertelden zij
over Gregorius de Verlichter, de stichter en
patroonheilige van de Armeens-Apostolische
Kerk, en over de geschiedenis van de vele
Khachkars, de Armeense kruisstenen waarvan
een groot deel jammerlijk genoeg verwoest is.

Eén foto spreekt duizend woorden

Na het bezoek aan Etsjmiadzin zijn we
doorgereden naar de kathedraal van Zvartnots,
gebouwd in de zevende eeuw. Van het
bouwwerk zijn nu nog slechts restanten van de
funderingen en de begane grond over, maar
Justus vertelde ons dat deze kathedraal volgens
historici vermoedelijk 45 meter hoog moet zijn
geweest, een hoog bouwwerk dat bovendien
bijzonder van vorm was: geen basilica zoals
kerken indertijd doorgaans gebouwd werden,
maar een ronde toren. Volgens de overlevering
zou deze kathedraal gebouwd zijn op de plek
waar koning Trdat III met Gregorius de
Verlichter had gesproken. Op de achtergrond
van dit fascinerende bouwwerk verrees
soeverein, zoals op zoveel plekken in de buurt
van Jerevan, de Ararat. Het was alweer de op
een na laatste dag dat we van het uitzicht op
die berg konden genieten.

Nu een gekke!

Weer terug in Jerevan zijn we langsgegaan bij
Pink Armenia, de organisatie die opkomt voor
de belangen van queermensen in Armenië.
Daar hebben we kunnen luisteren naar de
verhalen van vrijwilligers die daar werken en
naar de moeilijkheden waar veel LHBTI’ers in
Armenië mee te maken krijgen. Armenië is
echt een macholand, werd ons verteld—als we
ons de vele groepjes jongemannen op straat in
Gjoemri nog herinneren kunnen we ons daar
goed iets bij voorstellen—en voor mensen die
buiten de heteronormatieve boot vallen is
weinig ruimte. De omstandigheden waaronder
ze werken zijn lastig. Voor hun eigen
veiligheid en de veiligheid van de mensen die
bij Pink Armenia aankloppen, konden ze de
locatie van hun vestiging niet openbaar maken.
Bekendheid van deze organisatie is dus
volledig afhankelijk van mond-op-mond
overdracht. Toch waren de vrijwilligers met
wie we spraken optimistisch over de toekomst.
Ik hoop dat dat optimisme terecht zal blijken.

Na het bezoek aan Pink Armenia zat het
dagprogramma er alweer op. Met een paar
mensen gingen we naar een heel leuk creatief
pleintje met kunstboetiekjes en
vintagewinkeltjes. We moesten redelijk bijtijds
eten, want aan het begin van de avond moesten
we, uitgedost in de mooiste kledij die we uit
onze backpacks konden vissen, bij het Yerevan
Opera Theatre verzamelen. Die avond gingen
we naar The Phantom of the Opera Ouverture!
Zephyra wist mij gelukkig nog te vertellen
waar we precies naar geluisterd hebben: het
vioolconcert van Samuel Barber en delen van
het Spartacusballet van Aram Chatsjatoerjan.
Elkaar en de concertzaal vinden bleek nog een
uitdaging. Een deel van de groep verzamelde
aan de verkeerde kant van het gebouw en
eenmaal binnen was de zoektocht naar onze
stoelen ook nog verrassend spannend. Een
hoop trappen en liften leidden ons telkens naar
dezelfde etage, maar ogenschijnlijk niet naar
de deur die wij zochten. Uiteindelijk vonden
we die deur gelukkig toch, waarna we in een
prachtige twintigste-eeuwse zaal naar deze
Armeense klassieke muziek mochten luisteren.
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Dag 16 (20 juni) Jerevan - Tbilisi; Merel
Deze druilerige donderdag was een dag van
afscheid. Wij namen afscheid van Armenië,
afscheid van Artak en natuurlijk van Justus.
Ons hostelafscheid was nog even spannend,
aangezien wij het daar met ons onchristelijke
gedrag nogal bont hadden gemaakt.
Krachtpatsers Mano en Sara moesten mee naar
boven om te garanderen dat onze
Penningmeester niet van z’n allerlaatste
centjes beroofd werd. Toen dat goed was
gekomen verheugden wij ons allen op de lange
busrit die ons te wachten stond, zodat wij onze
slaap konden hervatten, maar niets bleek
minder waar. Op het programma stond eerst
nog een heuse wandeltocht! Al klagend en
strompelend begaven de kinderen van Moeder
Aarde zich naar het Paradzjanov museum. We
werden daar echter meteen weer wakker
geschud tijdens de discussie van Nina en Bob
over deze fameuze filmmaker. Als schepje er
bovenop kregen we ook nog een korte
koffiepauze vooraf aan ons bezoek. Je zou
maar die arme Armeense barista zijn geweest
die opeens belaagd werd door dertig
Nederlandse cafeïneverslaafden.

De laatste keer Ararat (en Ivar, heeft iemand hem gezien
sinds de reis?)

Het museum oversteeg al mijn verwachtingen.
Paradzjanov bleek naast prachtige films te
hebben gemaakt, ook een geniale kunstenaar te
zijn. Zijn collages en sculpturen zetten mijn
hele wereld op z’n kop en ik moest me
inhouden niet van elk voorwerp een foto te
maken.

Nina en Bob met de Maestro himself

Olivier daarentegen was vooral bevangen door
de piano op de benedenverdieping en voorzag
ons museumbezoek van ‘Bella ciao’, het lied
dat ik na deze reis nooit meer hoop te hoeven
horen. We sloten het bezoek af door een
urenlang durende rij voor de wc te vormen. De
collectieve Grand Tour-blaas is zwak.

Bella Ciao

Het afscheid van Justus voor wij de bus
instapten viel ons allemaal zwaar. Het was een
emotioneel afscheid. Dat wij met 33 graden
bereid waren deel te nemen aan een
groepsknuffel getuigt wel van onze liefde voor
Justus. Onze troost haalden we uit het feit dat
Justus nu herenigd zou worden met zijn
Roman Empire.

Salve Juste

Aangezien het de laatste keer in de bus was
ontstond er een buspraatjesstrijd. Iedereen
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wilde een laatste zegje doen. Pim beet de spits
af met een fascinerend praatje over Georgische
films, Vilmar leerde ons over de Sovjet punk
scene, en Daniëlle bleek een hele pubquiz in
elkaar te hebben geflanst. Jesse was de grote
winnaar en mocht een mooie kaart van
Paradzjanov mee naar huis nemen. Ik was
derde geworden en ontzettend jaloers. De
grensovergang ging heel soepel, en wij werden
in Georgië verwelkomd door zwerfhonden en
donderwolken.

Op een gegeven moment begon het keihard te
onweren en het mooie Georgische landschap
veranderde in een woestenij. Takken waaiden
tegen de ramen, de weg verdween onder grote
regenplassen en een omgevallen boom bracht
onze bus tot stilstand. Gelukkig kwam een
lokale boer ons redden en was de boom al snel
weggesleept.

Onze redder in noodweer

Eenmaal terug in Fabrika konden we allemaal
opgelucht ademhalen. We waren weer op
bekend terrein en hoefden niet meer te vechten
om de badkamer. Artak, die wij allemaal
ontzettend misten, bleek ons ingeruild te
hebben voor een nieuwe groep op busreis.
Mari had hem gespot en was ontzettend
aangedaan. Wie weet met wie wij Artak
allemaal hebben moeten delen…

De avond eindigde met een wilde
karaokeavond, waar ik helaas niet bij was
vanwege mijn zoveelste hypochondrie-aanval,
maar gelukkig is het uitgebreid vastgelegd
door de aanwezigen. Mirjam en Olivier
waanden zich Lady Gaga en Bradley Cooper

in hun uitvoering van Shallow. Op hun
zangkunsten, madloba!

Dag 17 (21 juni) Tbilisi; Mirjam
​​Vrijdag 21 juni, onze laatste échte dag. Na een
prima, maar korte nacht in het vertrouwde
Fabrika Hostel begon de dag met een
wandeling door het centrum van Tbilisi naar
de Nederlandse Ambassade. We zaten in de
binnentuin van een enorm modern,
minimalistisch en luxe villa waar we een
groepsgesprek hadden met de medewerkers.
De mevrouw die ik niet anders dan butler kan
noemen, probeerde wanhopig iedereen
tegelijkertijd tevreden te houden met koekjes
en drankjes. We spraken over de pro-Russische
ontwikkelingen in het Georgische Parlement,
de internationale betrekkingen, het werk op de
ambassade en de beste restaurants.

Jelte vertelt

Na een heel lang groepsgesprek in een
nabijgelegen park was het al bijna tijd om naar
de locatie van de bonte avond te gaan. Mari,
Nina, Brian en ik probeerden nog snel wat
foto’s te drukken voor het fotoalbum van
Vincent en na het bezoeken van meerdere
kleine winkeltjes hadden we een klein
kamertje met een printer gevonden.
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Max wordt toegezongen

Na het oefenen van ons liedje liepen we om
zes uur stipt het mooiste en gezelligste
restaurant van onze reis binnen. Het was alsof
we een diner hadden bij een vriendelijke
Georgische grootmoeder; de tafels waren mooi
gedekt, de kaarsen brandden vurig, in het raam
lag een poes vredig te slapen en de wijn
vloeide al snel en overvloedig. Ik probeerde
voor het eerst échte Tsjatsja, die een zo’n hoog
alcoholpercentage had dat we de glazen
moesten afdekken met bierviltjes om zo niet
de bedwelmende geur in te ademen. We aten
veel en toen nog meer, totdat het programma
van de bonte avond begon. Iedereen had een
geweldig stukje bedacht en opgevoerd met
voor mij als hoogtepunt die van de commissie,
waar Sara, Josephine en Mano verplicht aan
moesten meedoen. Casper deed een rap,
Kirsten kreeg een toneelstuk en Maarten deed
erg accuraat Max na. Justus had ons al
verlaten, maar gelukkig kon hij er
videobellend een beetje bij zijn.

Sara graaft zich in

Na een geweldig einde van de bonte avond in
het restaurant vertrokken we met z’n allen naar
een groot plein midden in Tbilisi om de EK
wedstrijd Nederland-Frankrijk te bekijken. We
dronken onze laatste Georgische biertjes,
schreeuwden onze longen uit onze lijven,
kregen kritische analyses van Maarten en
speelden een spannende gelijkstand.
Uiteindelijk liepen we allen moe naar het
hostel, waar we met tegenzin in slaap vielen,
denkend aan de reis die achter ons lag en ons
onontkoombare vertrek naar Nederland.

Verjaardagsfriet

Dag 18 (22 juni) Tbilisi - Amsterdam;
Donna & Gijs
Zaterdag 22 juni, onze échte laatste dag,
begon voor sommigen eerder dan voor
anderen. Vooral de mensen die om Marlies’
verjaardag te vieren nog naar een Arabische
nachtclub in/onder een viaduct waren gegaan
-“Marlies Yallah Yallah!”-, hadden moeite. Na
een onkarakteristiek duur ontbijt in een hevig
gegentrificeerde wijk (het was wel lekker),
bewogen ook zij zich naar dé activiteit van de
dag; de meest uitgestrekte rommelmarkt die de
touristen ooit hadden gezien. Het woord
rommelmarkt was nog nooit zo toepasselijk,
voor zover het oog reikte werd je omgeven
door spullen van zeer schatbare waarde.
Enkele hoogtepunten: Een aansteker in de
vorm van een gucci laars die het precies 30
seconden na aankoop al begaf, een opwindbare
model-Lada Niva die geluid maakte, menig
socialistische onderscheiding, een
multifunctionele schoudertas en nog veel meer.
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De Naakte Ontmoeting

Terwijl een overgroot deel van de groep zich
onderdompelde in een strandjutters natte
droom, dompelden een aantal heren zich onder
in het welriekende heilwater uit de krochten
van Tiflis. Ivar, Maarten, Brian en Olivier
leerden elkaar op een volledig nieuwe manier
kennen; poedelnaakt. Op zoek naar een laatste
Big Local Beer waagde een kleine
afvaardiging zich in het oude centrum van
Tbilisi, waar ze een oude bekende
tegenkwamen: De kleur van granaatappels
maakt hem boos, juist ja: Parradzjanov!

Hij ziet ze vliegen

Toen was het alweer tijd om de Kaukasus
achter ons te laten, we verzamelden voor het
laatst voor het hipste hostel van de reis,
misschien wel de wereld, en deden de reis van
de eerste dag nog eens zoetjes over. De
reiskaarten die op dag één nog voor zo’n
hoofdpijn hadden gezorgd bleken niet nodig…
Ons laatste contact met de Georgische
straathond was een verstekeling die de kunst

van het zwartrijden had geperfectioneerd door
zich tussen onze voeten te verstoppen. Bij een
overstap langs de snelweg verdween hij in de
bosjes, helaas wilde hij niet mee naar
Amsterdam.

Over de stad hing een stilte, de straten waren
uitgestorven en de enkeling die op straat was
haastte zich naar binnen. Viel het vertrek van
de Grand Tour de lokale bevolking net zo
zwaar als het ons viel? Was het weer oorlog?
Was de pandemie terug? Nee, Georgië speelde
tegen Tsjechië. De helden met Joris op hun
shirt hielden kranig stand tegen het geweld van
de Tsjechische draak. Na het verlossende
laatste fluitsignaal schreeuwde Georgië het uit
van geluk en opluchting, wat even schrikken
was voor de touristen die even dachten dat er
een aanslag werd gepleegd.

Om bij te komen van de schrik, begaven ze
zich rap naar de Wendy’s. Hier betaalden ze
astronomische bedragen om nog één keer de
smaak van de overwinning van het kapitalisme
te proeven. Toen, nadat iedereen nog 2 sloffen
sigaretten had aangeschaft -dan niet voor
jezelf, dan voor een smekende kettingroker-
was het dan toch echt tijd om te boarden.

De vlucht was lang, laat en vertraagd. Een
enkele gelukkige tourist slaagde erin om nog
een aantal uurtjes zoete slaap te verzamelen,
maar voor anderen was het vooral een lange,
warme zit. Aangekomen op Schiphol waren er
veel vermoeide doch voldane gezichtjes te
zien. Nu restte ons alleen nog het bitterzoete
en licht ongemakkelijke afscheid waarmee de
tour traditiegetrouw eindigt. Na zo lang zo
veel tijd met elkaar doorgebracht te hebben
voelt het onwennig en een beetje
anticlimactisch, misschien had Marco B. toch
gelijk toen hij zei dat afscheid nemen niet
bestaat.

Onze wegen scheidden, de donkere
Amsterdamse nacht in, waar de volle maan op
ons neerstraalde, zo oranje en rond als de
eidooier op een chatsjapoeri.
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Appendix

Het Mister Money Manlied
Couplet
Daar zit je dan,
Je zag dit moment al zo vaak in je dromen
Daar is ‘t dan
De bonte avond die je wist dat zou komen is
eindelijk hier
Ben je er klaar voor?
Kun je dat ooit echt zijn?
Daar zit je dan
Ieder lid heeft een taak in het leven
Je wilde geen penningmeester worden
Maar daar is het dan
Je bewaakt de geldpot met je leven
Elke transactie die je maakte leidde naar
hiiieeer
Kijk om je heen
Wij lopen met je mee

Refrein
Door de regen en de wind, zal Gijs naast ons
blijven staan
Je beschermt ons tegen alles wat komt
Je slaapt in Hostel Harmony
En behoedt ons voor de scam
We zijn je dankbaar, zolang als we leven

Rap
Een reis, twee levens
De band met Artak, niet te doorbreken
Een sigaret, geen aansteker
Met een roze broek door het leven
Zij aan zij, bus vooruit
B-b-b-buddy check, jouw geluid
En hoe rood je ogen ook zijn, je visie is groot
Gaat net niet onderuit
Voor jou, onze Gijs
Voor Mano voor Joos
En zal achter je blijven lopen
We drinken een Big Local Beer op jouw naam
Bouwen een grot met ons blote handen
En houden lenzen bij jou vandaan

Couplet
Laat me weten wat je rookt
Naar welke kabelbaan je verlangt

Ik zal niet rusten tot ik weet wie de Turk is
En als je ooit je bed verliest
Aan Arina in de nacht
Ik wijs je de haven in de duisternis
Je zal dagleiden als een leeuw
Tot het ons aan niets ontbreekt
Wij zijn je dankbaar, zo langs als we leven

Rap
De G van Gijs!
Gijsje in de lucht, kom op, kom op!
De G van Gijs!
Gijsje in de lucht, kom op, kom op!
De G van Gijs is de G van Gori
Alle Tourders staan zij aan zij
De G van Gjoemri, waar we niet voor wijken
We aaien honden in rare wijken
De G van geld, in ons midden
Tot welke God je ook moge bidden
De G van Gijs
De G van Gijs
De G van Khinkali, stamppot eten
Miljoenen Tourders die beter weten
De G van altijd willen betalen
Waar het ook is, wat we bezoeken
De G van Gezellig met elkaar
Met de backpacks naast elkaar
Dus roepen we vanavond:

Refrein
Door de regen en de wind, zal Gijs naast ons
blijven staan
Je beschermt ons tegen alles wat komt
Je slaapt in Hostel Harmony
En behoedt ons voor de scam
We zijn je dankbaar, zolang als we leven

Couplet
Laat me weten wat je rookt
Naar welke kabelbaan je verlangt
Ik zal niet rusten tot ik weet wie de Turk is
En als je ooit je bed verliest
Aan Arina in de nacht
Ik wijs je de haven in de duisternis
Je zal dagleiden als een leeuw
Tot het ons aan niets ontbreekt
Wij zijn je dankbaar, zo langs als we leven
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Donna Donna
Couplet
Donna, oh Donna, jij regelt de boel,
Door Georgië, Armenië, zo cool.
De zon komt op, jij bent al aan,

Pre-Chorus
Bergen klimmen, dalen in,
Met jou erbij is 't gezellig met of zonder bier
Op deze Grand Tour breng jij plezier

Bedankt bedankt

Refrein
Donna, Donna, jij maakt het waar,
Donna, op naar nog een jaar
Donna is onze queen on tour,
Bedankt bedankt

Donna Donna, jij maakt het waar
Donna , op naar nog een jaar
Donna is onze queen on tour
Bedankt bedankt

Donna Donna, jij maakt het waar
Donna ,…

Couplet
23 lentes, je was jarig deze reis,
Elke dag was een nieuwe high.
Je zorgde voor ons, bij elke stap,

Pre-Chorus
Steden zien, dorpen ontdekken,
Met jou erbij geen enkel probleem,
Alles kwam goed
Want Donna weet toch wel hoe het moet

Bedankt bedankt…

Refrein
Donna, Donna, jij maakt het waar,
Donna, op naar nog een jaar,
Donna is onze queen on tour,
Bedankt bedankt

Donna Donna, jij maakt het waar
Donna , op naar nog een jaar

Bridge
Donna Gang 24/7
Kom leren dan van Jerevan
Eyy ik ga niet voor je liegen
Met die rooie valt niet te klooien
Een bal opgooien, ping pong
Twee pakjes, één long,
Spelen is je eerste fout
Je verliest elk potje van die vrouw

Je moet niet focken met haar
Niet focken met haar haar
Witte blouse, bonte rok
Groot hart maar geeft geen fock
Ze rolt met ons Grand Tour kids
Door haar maken wij de blits
But please do talk proper British

Refrein
Donna, Donna, jij maakt het waar,
Donna, op naar nog een jaar
Donna is onze queen on tour,
Bedankt bedankt

Donna Donna, jij maakt het waar
Donna, op naar nog een jaar
Donna is onze queen on tour
Bedankt bedankt

Donna Donna, jij maakt het waar
Donna , op naar nog een jaar
Donna is onze queen on tour

Max
Couplet
Iedereen goed opgelet
Want dit is je grote kans
Luister goed naar wat ik zeg
Want dit lied is voor Max
Iedereen kent Max toch wel
Lief, geestig en zo slim
Hij neemt ons bij de hand
En leidt ons weer vooruit

Refrein
Kijk naar onze lieve Max
Altijd goed in zijn sas
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Met zijn hoed op zijn hoofd
En een lach die veel belooft
Staat altijd voor je klaar
In zijn laatste commissie jaar

Couplet
Ja, dat was zijn laatste jaar
Maar we zijn hem zeer dankbaar
Enthousiasme in overvloed
Altijd vol goede moed

Refrein
Kijk naar onze lieve Max
Altijd goed in zijn sas
Met zijn hoed op zijn hoofd
En een lach die veel belooft
Staat altijd voor je klaar
In zijn laatste commissie jaar

Couplet
Met zijn vrouwtje aan zijn zij
In een bandje allebei
Man van veel talenten ja
Net zijn pa en ma

Refrein
Kijk naar onze lieve Max
Altijd goed in zijn sas
Met zijn hoed op zijn hoofd
En een lach die veel belooft
Staat altijd voor je klaar
In zijn laatste commissie jaar

Ivar
Couplet
Ik denk terug aan die dagen,
Dat wij hem voor ‘t eerst zagen, yeah
Wat een leuke vent,
Wat een leuke vent,
Wat een leuke vent zou hij toch later blijken

Hij leek zo losbandig,
Zo gek en zo onhandig, yeah
Wat een lieve vent,
Wat een lieve vent,
Wat een lieve vent zou hij toch later blijken

Refrein
Hij’s de vrolijkste, aardigste, grappigste op
deze reis,
Dus wat maakt Ivar ons, Ivar ons, Ivar ons,
Ivar ons blij
De vrolijkste, aardigste, grappigste op deze
reis
Deze reis zou niks zijn zonder Ivar er, Ivar
erbij

Couplet
We gingen samen reizen,
Toen bleek je best een wijze.
Wat een goeie vent, wat een goeie vent, wat
een goeie vent zou jij toch later blijken

Telkens slippers dragend,
Op warme wandeldagen,
Wat een gekke vent, wat een gekke vent, wat
een gekke vent zou hij toch later blijken

Refrein
Hij is de vrolijkste, aardigste,
grappigste op deze reis,
Dus wat maakt Ivar ons, Ivar ons, Ivar ons,
Ivar ons blij
De vrolijkste, aardigste,
grappigste op deze reis
Deze reis zou niks zijn zonder Ivar er, Ivar
erbij

Vincent
Couplet
Houdt van treinen is dagleider
Hij is soms moe maar blijft een strijder
ey ey ey
Hij drinkt veel bier en ook soms whisky
Planck geeft ons allen gratis wifi
Ey ey ey ey

Refrein
Hij spreekt vaak Duits maar dat is hij niet
En op tour met hem dat is nooit verdriet
Als een trein met een tiet
Oh nee

Het is Vincent van Ee, Ehee, Ehee
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Nog een jaartje gaat hij met ons mee, Ehee,
Ehee
Het is Vincent van Ee, Ehee, ehee
Het is Vincent van Ee, Ehee, ehee

Couplet
Altijd zo vroeg uit de veren
Altijd in zijn nette kleren ey ey ey
Zijn foto’s goed zijn rizz nog beter
Mansplainen kan hij des te beter ey ey ey

Refrein
Hij spreekt vaak Duits maar dat is hij niet
En op tour met hem dat is nooit verdriet
Als een trein met een tiet
Oh nee

Het is Vincent van Ee, Ehee, Ehee
Nog een jaartje gaat hij met ons mee, Ehee,
Ehee
Het is Vincent van Ee, Ehee, ehee
Het is Vincent van Ee, Ehee, ehee

Hij spreekt vaak Duits maar dat is hij niet
En op tour met hem dat is nooit verdriet
Als een trein met een tiet
Oh nee

Het is Vincent van Ee, Ehee, Ehee
Nog een jaartje gaat hij met ons mee, Ehee,
Ehee
Het is Vincent van Ee, Ehee, ehee
Het is Vincent van Ee, Ehee, ehee
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