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Voorwoord

Lieve Touristen, Tourders, mensen die mee hebben gedaan aan de Grand Tour,

Hoe laat ontmoetten we elkaar ook alweer bij de Döner Company? Goed, dat maakt inmiddels ook

eigenlijk helemaal niet meer uit. Het voelt enerzijds als de dag van gisteren en anderzijds ook al een

jaar terug. Via een verscheiden aantal treinen belandden we eindelijk in Roemenië en Moldavië en wat

we daar hebben beleefd staat denk ik bij iedereen nog helder op hun netvlies. Johnny en Marius, de

ietwat opdringerige hosteleigenaar in Oradea, Kaufland Grill, Zorro Shots, mămăligă, huizen met
spiekende ogen, struikoma's, Gagaoezische verjaardagsfeesten met trampoline en een beestje waar we

het allemaal liever niet meer over hebben.

Over de Prut, door de Karpaten, de eindeloze Hongaarse vlaktes en het nachtelijke Oostenrijk en

Duitsland, fietsen we nu weer door Amsterdam en komen we iedereen tegen in de niet al te beste nieuwe

Universiteitsbibliotheek (Gagaoezië voor PCH). De verhalen veranderen in anekdotes die steeds iets

verder weg lijken te vliegen en die mensen die niet mee zijn geweest nooit écht begrijpen, maar niet

gevreesd. Zes van onze mede-touristen zijn tijdens de reis al druk bezig geweest met het opschrijven

van elk belangrijk detail. Nu gelukkig ook alle foto’s van Oskar in de drive staan, hopen we dat dit

boekje dat jullie zojuist hebben opengeslagen enige houvast biedt in het herinneren en navertellen van

onze geweldige reis aan jullie hedendaagse kringen en toekomstig nageslacht.

Dit reisverslag is geschreven vanuit zes verschillende perspectieven en (beaver)dropt ons zonder moeite

terug in het oerbos der herinneringen. Ga opnieuw op zoek naar goud vanuit de ogen van een bever,

herbeleef een urbex sprookje, klets nog even met de kluizenaar in het grottenklooster of debatteer nog

één keer (beleefd) met Titus Corlățean in het parlementspaleis te Boekarest, het is allemaal mogelijk
vanwege de dagverslagen geschreven door Teun, Jesse, Sophie, Nina, Oskar en Julian, waarvoor ten

eerste heel veel dank.

Een reis is voorwaardelijk voor een reisverslag en zonder de fijne begeleiding van Josephine van den

Bent en Mano Delea was deze uitdagende tocht, met alle crisissen van dien, nooit mogelijk geweest.

De commissie is nog ontzettend blij met jullie bijdragen tijdens de collegereeks en op reis in de vorm

van (bus)praatjes en het begeleiden van de groepsdiscussies. Deze intellectuele begeleiding werd

rijkelijk aangevuld met de kennis en het netwerk van onze gebiedsexpert Dominic Teodorescu. Met zijn

Roemeense roots konden we in elk restaurant gemakkelijk wijn en eten bestellen en werd het regelen

van busdagen en omgaan met héél enthousiaste hosteleigenaren een veel minder groot probleem, zonder

jou waren we nog steeds bezig met de rondleiding in Câmpulung Moldovenesc. We willen het hele

docententeam enorm bedanken.

Een reisgezelschap is dan weer onmisbaar voor een reis en wij prijzen ons rijk met het hebben van een

slim, betrokken, divers en lief reisgezelschap die met hun academische inbreng en gezelligheid enorm

hebben bijgedragen aan het neerzetten van een onvergetelijke Grand Tour 2025. Bedankt aan jullie

allemaal.

Veel leesplezier en liefs namens de hele commissie 2025,

Vera en Marlies
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Dag 1 en 2 (3 & 4 juni), Amsterdam -

Wenen - Boedapest - Oradea; Marlies

Nightjet-2 stam getrokken door een Siemens
Vectron (Amsterdam-Wenen)
Gewapend met nekkussentjes en slaappillen
stapten we vol goede moed en lichte
bezorgdheid in de nachttrein. Eenmaal op onze
zitplekken settelden we voor de komende
veertien uur, die tijdens een vertraging bij
Apeldoorn al heel lang leken te worden.
Uiteindelijk was het vooral heel gezellig. In de
ene coupé leerde Gideon ons een piraten
kaartspel (yo-ho-ho en vuistgetrommel waren
op een punt een vertrouwd achtergrondgeluid)
en in de andere coupé werd met biertjes
geweerwolfd. Casper las ons nog wat voor uit
het Kerkraads woordenboek en vervolgens
vielen we in rug- en nekpijn veroorzakende
poses toch in een lichte slaap. Los van een héél
luid gebed alarm midden in de nacht waardoor
Josephine zich even terug in Egypte waande,
gebeurde er niet veel noemenswaardigs. Bij het
ochtendgloren reden we opeens door Zuid-
Duitsland, de opkomende zon kleurde de lucht
roze en oranje. In een van de couchettes (ofwel
courgettes) zat een conducteur verstopt die
oploskoffie verkocht, dus steeds meer stoetjes
touristen waagden hun weg door de zacht
wiebelende trein. De eerste etappe zat er al
bijna op en de tour was van start, voor nu was
adrenaline en caffeïne genoeg om ons naar het
volgende onderdeel van de reis te slepen.

Keizer van de Grand Tour en in-house treinexpert Vincent
van Ee overziet de eerste instap.

Onvoorziene pauze op Wien Hauptbahnhof
Enthousiasme veranderde al snel in stress
naarmate onze Nightjet Wenen naderde. Keizer
van de Grand Tour en tevens onze in-house
treinexpert Vincent van Ee concludeerde al snel
dat het halen van de overstap vrijwel
onmogelijk zou worden. Ondanks een
groepssprint zagen we de trein dan ook voor
onze neus wegrijden. Kleine domper, maar niet
getreurd. Nu tegelijk met Cornelia van de ÖBB
in sunny Vienna, kon ze ons nóg sneller helpen.
Keizer Vincent had in recordtijd kaartjes
geregeld voor de volgende trein naar Budapest.
Een kleine pauze was stiekem wel fijn. We
vulden het perron met onze backpacks, waar
trouw door Jesse in de rolstoel op werd gepast.
Wien Hauptbahnhof vulde zich met touristen
op zoek naar ontbijt, koffie en een rookplekje.

Railjet-1 getrokken door ÖBB Taurus/1116
(Wenen-Boedapest)
Misschien was iedereen inmiddels toch een
beetje moe, of in ieder geval ikzelf, want ik
moet eerlijk bekennen dat deze twee uur weinig
herinneringen hebben achtergelaten in mijn
jonge brein. Dat kan te wijten zijn aan een
broodnodige powernap. Gelukkig heb ik deze
reis afgelopen zomer nog een keer mogen
maken, waarvan ik nog weet dat het
heuvelachtige landschap langzaam veranderde
in vlakke graanvelden en weides vol
uitdrogende zonnebloemen (de pitten zijn op
deze manier makkelijker te oogsten, maar het
blijft een sip gezicht). Dan rijd je opeens een
prachtig negentiende-eeuws station in en stap je
uit op Budapest Keleti.

Korte pauze op Keleti
Het blijft gek om wereldsteden te doorkruisen
om hier enkel over te stappen. Een aantal van
ons trok heel even naar buiten om het station te
bewonderen, maar daarna moesten we al snel
weer door. Op naar Bekescsaba, bijna bij de
Roemeense grens.

Een door een MAV V43 getrokken jaren ‘70
sneltrein (Budapest-Bekescsaba)
Als je ooit nog behoefte hebt aan het
romantiseren van een treinreis, is dit de perfecte
trein voor jou. De trein is gedecoreerd met hout
en allemaal oranje en blauwe kunststof
elementen. De zes-zits coupés zitten langs een
smal gangpad, waarvan de ramen helemaal
open kunnen. Alle touristen hingen dan ook met
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hun hoofden uit het raam en staarden met
wapperende haren naar de Hongaarse velden of
maakten golven met hun handen in de harde
wind, veroorzaakt door de snelheid van de trein.
Deze verkoeling was ook hoogst nodig, want
het was heet en enige airco was afwezig. Hoe
Grand Tour-esque wil je het hebben?

Wapperende haartjes in de MAV V43

Net iets te lange pauze in Bekescsaba
Ik herinner me nog ijsjes, vlezige broodjes en
een gekke fontijn. Verder herinner ik me de
vertraging die we pas ontdekten toen de buddy-
check al gedaan was. Kan gebeuren, we waren
er gelukkig bijna, al kickte de vermoeidheid bij
velen langzaam in.

Bzmot railbus (Bekescsaba-Salonta)
Veel touristen begonnen met het zien van deze
trein iets sneller te wandelen of slaakten een
klein kreetje van geluk. Er stond een minuscule,
hele lieve en wederom romantiseerbare railbus
op ons te wachten, ook afkomstig uit de jaren
‘70. We pasten met onze groep van 30 maar net
op de kleine houten bankjes en alle vaste
treingangers keken gek op van deze grote groep
Nederlanders in de kleine trein. Na lang
wachten in de hitte, begon deze eindelijk te
rijden. De geur van diesel vulde onze neusjes,
het landschap werd groener. In tegenstelling tot
de nightjet wiebelde deze trein hard, wat enkel
bijdroeg aan de sfeer.

De lieve railbus

De Nederlandse rap-scene in Salonta
Je zou het niet zeggen, maar zelfs in deze
Hongaars-Roemeense grensstad zijn Bizzey en
Kraantje Pappie populair. Terwijl we over de
rails naar het perron wandelden, hoorden we in
de verte Traag uit de boxen van een auto
schallen. De zon ging inmiddels alweer onder,
al wachtend op de trein naar Salonta urbexten
we, ditmaal nog voorzichtig, rondom de
verlaten stukken station. Roemenië was
bereikt!

Een door Siemens gebouwde Desire van de
CFR (Salonta-Oradea)
De hippe en koude trein naar Oradea was een
fijne verschijning. Met mueslirepen als
avondmaal bereikten we eindelijk onze
eindbestemming. Degenen met energie
speelden nog een keer het piratenspel, anderen
staarden vanuit het raam de donkerte in.
Josephine verbond Donna’s hand, ze had iets te
fanatiek geduimworsteld, een logische
bijkomstigheid van een 27-uur lange treinreis.

Een oase naar Oradea

Oradea
Eenmaal in Oradea namen we de laatste tram
richting ons hostel en wandelden we via een
grote autoweg, waar de perkjes gras met
automatische sproeiers fel groen werden
gehouden, naar ons hostel. Hier werden we héél
warm verwelkomd door de hosteleigenaar die
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ons meteen van alles over Oradea wilde
vertellen en nog even aan het uitzoeken was of
de airco’s het deden. Een select groepje ging
gelijk op queeste naar een BLB (Big Local
Beer), die we vonden bij een lokale brouwerij
waar we meteen met open armen werden
verwelkomd en zelfs een kleine DJ-set met
interessante visuals mee kregen. Nu begon het
écht.

Dag 3 (5 juni), Oradea; Oskar

‘Fuck Borders’

Slaperige en enigszins bezwete hoofden komen

één voor één de Spartaanse slaapzalen uit

scharrelen. We hebben de eerste nacht in

Roemenië overleefd, sommigen beter dan

anderen. Airconditioning was die nacht een

privilege alleen aan een enkeling gegund.

Gelukkig brengt de ochtend verfrissende

koelte, en wie al wakker is, verzamelt zich op

het kleine binnenplaatsje voor het hostel. De

geur van koffie en sigaretten vult de kleine

buitenruimte. Op de achtergrond klinken de

geanimeerde verhalen van de hosteleigenaar.

Wat we volgens hem echt niet mogen missen,

is de trots van Oradea, Aquapark Nymphaea,

het grootste waterpark van Roemenië en het op

vier na grootste waterpark in dit deel van Oost-

Europa. De hosteleigenaar wijst nog een foto

van een barokke kerk aan en vertelt ons dat dit

prachtige gotische gebouw ook heel bijzonder

is. De vermoeidheid wint het van de

architectuurhistoricus in mij en ik laat het gaan.

Gezien we een treinreis van 27 uur

achter de rug hebben, krijgen we van de

dagleiding tot het middaguur om ons eigen plan

te trekken. Het ene na het andere groepje verlaat

de binnenplaats. Er wordt door een aantal

mensen gretig gebruikgemaakt van de lage

prijzen in Roemenië door direct een Uber te

bestellen naar het centrum. Anderen lopen naar

de supermarkt. De hitte rukt op in een snel

tempo, gelukkig verkoopt de lokale supermarkt

naast spannende Roemeense producten ook

vertrouwd Hollands bier. Iets van ‘wat de boer

niet kent’…

Geen goede BLB

Om twaalf uur beginnen we aan het eerste volle

dagprogramma van de reis. We lopen vanaf het

hostel richting het 17e-eeuwse sterfort van

Oradea (Cetatea Oradea), een sneue imitatie

van Naarden. Het voormalige prinselijke paleis

te midden van het fort is nu een stedelijk

museum met een uiteenlopende selectie

tentoonstellingen: van lokale kerkelijke

geschiedenis tot een nagebouwde disco uit het

communistisch tijdperk.

Terwijl de meesten aan het genieten

zijn van deze eclectische kunst, en ik vooral aan

het genieten ben van het gat in de vloer wat

doorgaat voor een toilet, zijn twee personen

afwezig. Buiten op een bankje in de schaduw -

de temperatuur is onderhand weer gestegen tot

boven de dertig graden Celsius - oefenen Vince

en Gideon hun presentatie over de Hongaarse

minderheden in Roemenië en een bredere

discussie over etniciteit, identiteit, nationaliteit

en grenzen. Na een gepassioneerde en af en toe

verhitte discussie, is het hoog tijd om af te

koelen. Gelukkig heeft het 17e-eeuwse fort een
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state-of-the-art luchtverkoelingssysteem. Uit de

kelderramen van het gebouw achter Vince en

Gideon komt namelijk een krachtige stroom

koele lucht. Oradea 1 - Naarden 0?

De stelling wordt helemaal uit elkaar getrokken.

Communistische parel No.1

Na een korte koffiepauze lopen we via het

eerste communistische pareltje van de reis, het

Casa de Cultură a Sindicatelor, naar een

kapitalistisch pareltje, de Galerij van de Zwarte

Arend (Pasajul Vulturul Negru). Het is een van

de eerste gebouwen uit de art-nouveau periode

die we die dag zien. Als we via het Frans

aandoende Plein van de Unie weer naar buiten

komen, steken we de rivier Crișul Repede over
die Oradea doorkruist.

We <3 Stadswandelingen

Zephyra loodst ons door de Calea Republicii en

brengt de omgeving tot leven met korte

verhaaltjes over de gebouwen om ons heen. Als

kers op de art-nouveau taart sluiten we de dag

af met een bezoek aan het indrukwekkende en

excentrieke Casa Darvas-La Roche. Voor de

eerste dagafsluiting verzamelen we ons hier, op

het balkon van het museumhuis, waar de ijzeren

balustrade is gedrapeerd met klimop, Ierse

heide en oleander. Natuur en architectuur is

één. De gele muren in de achtertuin versterken

de warme gloed van de avondzon.

De groep splitst op. De ene helft zoekt

de verkoeling in het waterpark, de andere helft

zoekt de verkoeling in een koud glas bier. Ik

sluit mij aan bij de bierbrigade. De bierbrigade

landt in Lokal, een alternatieve binnenplaats

midden in het centrum vol fantasierijke

bouwsels, een behang van activistische stickers,

en dampende kraampjes met heerlijk

ambachtelijke etenswaren. Tussen de zee van

stickers ga ik op zoek naar een pride vlag, maar

ik kan het helaas niet vinden. Waar er aan de

ene kant van de tafel bevlogen wordt

gediscussieerd over de politieke geschiedenis

van het Midden-Oosten – Josephine, Mano en

Alerk zitten naast elkaar dus hoe kan het ook

anders – wordt er elders aan de lange tafel

gediscussieerd over de eetplannen.

De vetste plek in Oradea (naast het waterpark)

Ted en ik komen zonder onderling overleg

beide uit op Căsuța cu Nuci, een Roemeens
restaurant, en besluiten dat dit een teken is dat

daar gegeten moet worden. Het is nog een

aardige wandeling en we komen uiteindelijk via

een opengebroken weg aan bij het restaurant.

Gelukkig is het eten bevredigend. Te moe om

te kiezen beginnen we met een beetje van alles,

en alles smaakt. Ik geniet stiekem heel erg van

de mămăligă met gesmolten kaas uit de oven
die bij de tafelgenoten minder populair is. Ted
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is onze tolk en zorg ervoor dat de bestelling

goed wordt opgenomen.

Tijdens het eten trekt een grote donderbui over.

Toch wil ik graag nog de Paddenstoelen Heuvel

op (Dealul Ciuperca). De Nederlander in mij

kan geen nee zeggen tegen een beetje

hoogteverschil. Na een vurige campagne weet

ik Jesse (inclusief rolstoel), Julian en Ted te

overtuigen om met mij naar het uitzichtpunt te

wandelen, onweer of niet. Over een kronkelig

donker bergweggetje banen wij een weg naar de

top, met Jesse op haar krukken (!!) en de

rolstoel als bagagedrager. Boven aangekomen

openen we de koude biertjes die we bij het

restaurant hadden gehaald en genieten we van

het uitzicht en het Malele concert wat zich aan

de voet van de heuvel voltrekt. Met stenen

krassen Ted en ik politieke leuzen in de

stoeptegels, aangestuurd door Jesse en Julian:

‘Fuck borders’, ‘Fuck Trump’, ‘Free Palestine’,

en ‘Trans Rights are Human Rights’. Nu dat we

de heuvel een stukje mooier hebben gemaakt is

het tijd om met een Uber weer naar het hostel te

gaan, alleen zijn we Jesse plotseling kwijt. Als

we ons omdraaien zien we Jesse, in de rolstoel,

in vrije val de heuvel afrollen. Ze kon het niet

laten, en geen enkels zijn geschaad in het

proces. Een geslaagde eerste dag in Roemenië.

De ‘Fuck borders’, Fuck Trump’, ‘Free Palestine’ en

‘Trans Rights are Human Rights’ heuvel

Dag 4 (6 juni), Roșia Montană; Jesse
Uit het leven van een bever // Het leven is

groots voor een kleine bever // Hoe de bever

de berg vond // Dagboek van een beaver drop

.

Wat verward, ietwat glazig na een schommelige

nacht in een zwevend schuitje, keek ik uit mijn

ogen. De Gaudiaanse art nouveau architectuur

van Oradea blikkerde in de opkomende zon.

Geliefd bij toeristen, maar voor mij vooral kaal

en weinig knaagbaar. Om me heen speurend

naar soortgenoten, ontwaarde ik twee figuren

die er eveneens uitzagen alsof ze niet veel slaap

hadden gehad. Blonder en langer, maar

ongevaarlijk. Misschien dat zij me naar iets

knaagbaars konden leiden. Gedrieën trippelden

we de heuvel af, tot we bij een bus aankwamen.

Door me te camoufleren als een stuk

overgebleven mămăligă – gevonden in een
rugzak naast een al even smakelijk uitziend

Kerkraads woordenboek – glipte ik ongezien

aan boord. Het kabbelende geklets over tanks,

bedwantsen (geen idee wat het zijn maar ze

klinken gezellig (zijn ze niet, red.) en

geopolitieke spanningen wiegde mij vredig in

slaap. Vier uur later werden we wakker in Roșia
Montană.

Eerste busdag!!!! Dit is hoe iedereen zich voelt na het

ontmoeten van Johnny.

De eerste groepsbestemming was een

mijnwerkersmuseum, dus volgde ik deze

excentrieke kudde in de voetsporen van de oude

mijnwerkers; vele, vele meters onder de grond.

De afdaling voerde via glibberige, in steen

uitgehouwen treden, begeleid door een

naargeestig getik, tik, tik dat ons bleef

achtervolgen. Beneden volgde een lange,

schaars verlichte schacht waar ik, als kleine

bever, voor het eerst blij was met mijn lengte.

De gids vertelde hoe bijna het hele dorp hier

werkte, nauwelijks van rond kwam en het vaak

niet overleefde. Het was de Van Eesteren-

antithese: een constant gebrek aan licht, lucht

en ruimte. Als amateur bouwkundige was ik

wel onder de indruk van het goed onderbouwde

verhaal en houtstructuren. Terug naar boven
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bleef weer dat getik, tik, tik weergalmen. Boven

was nog een openlucht gedeelte met

werktuigen, en een fototentoonstelling van

bewoners die in hun “vrije tijd” naar goud

zochten wat hen nooit rijk zou maken.

Misschien moest ik mijn carrièremogelijkheden

in de goudwinning toch heroverwegen. Na het

eerste museum begaven we ons naar een

bistro/restaurant, even verderop. Ik voelde

kortstondig lichte paniek: mijn tot dan toe

functionerende vermomming zou hier zomaar

opgepeuzeld kunnen worden. Die vrees bleek

ongegrond omdat de voorbereide lunch heerlijk

was, met een verrassend dessert: de eigenaar,

Tică Dari, kwam langs om de epische saga te
vertellen van De Strijd voor Roșia Montană.

Licht aan het einde van de goud tunnel

Er was eens een Canadees bedrijf dat had

besloten de resterende berg van Roșia Montană
uit te graven om in een grote openluchtmijn

goud te winnen. Maar dat liet de bevolking niet

zomaar gebeuren. Dorpen begonnen zich te

organiseren, wat uitgroeide tot een nationale

strijd met internationale solidariteit. Kameraad

Bistroman was zelfs vanuit Denemarken komen

fietsen om aandacht te vragen. Uiteindelijk won

de bevolking, en zou Roșia Montană niet verder
uitgehold worden! Kameraad Bistroman

vestigde zich hier en begon de bistro waar wij

net hadden geluncht. Eind goed, al goed, dacht

ik. Maar dit waren Nederlanders, en voor dat

volkje geldt: eerst zien, dan geloven. Dus moest

men zonodig ook nog die berg op sjouwen,

samen met een enthousiaste gids die hen verder

mee zou nemen. Ik bedacht dat een mămăligă
met pootjes daar te veel zou opvallen, maar

wilde inmiddels wel graag het gebied zien. Een

kleine bever wordt meestal maar één keer in

zijn leven geparachuteerd, dus dan beter dat

avontuur ten volle benutten.

De spontane talk van Kameraad Bistroman (dankzij

Teun!)

Eenmaal buiten reed er, als door de Heilige

Geest gezonden (die de groep later vaker zou

bezoeken), een witte Dacia pick-up voor. Twee

van die tweepotigen (nou ja, de vieroog hinkte

met krukken, dus dat waren eigenlijk drie

poten) stapten achterin. Ik sprong er nog net op

tijd bij. Wie de chauffeur precies was, waar hij

ons heen voerde, of we ooit nog terug zouden

komen? Geen idee. Maar een verkeerd gedropte

bever heeft wel voor vreemdere vuren gestaan.

De rit door de bergheuvels was prachtig, vol

kuilen waar mijn hele familie makkelijk in kon

wonen, en met af en toe een stop waarbij de

enthousiaste man volop met Roemeens handen-

en-voetenwerk praatte (“Aer condiționat!
Ruine românești! Cinci lacuri în care se poate
înota!”). De twee langpotigen reageerden

steevast met een enthousiast “da, da, da”, of een

soort Spaans-Italiaanse poging tot

communicatie. Rijdend door het dorp wees de

man, zelf een trotse mijnwerker geweest

begrepen we uit zijn gebaren, ook nog aan waar

de werknemers van het Canadese bedrijf
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woonden. “Toți paraziți”, iets wat zelfs ik
begreep.

Zoek de bever.

Hoewel ik ze steeds vermakelijker begon te

vinden, besloot ik dat ik mijn thuis had

gevonden op deze berg, die mensen door het

hele land samen had gebracht en nu ook deze

bezoekers haar schoonheden had getoond.

Terwijl de bus wegreed met voldane

wegsoezelende Tourders, zoals dat

eigenaardige volkje zichzelf schijnt te noemen,

en ik rustig aan een hard geworden korstje

mămăligă knaagde, keek ik tevreden naar mijn
nieuwe thuis. En daar, om een hoekje, zag ik

ineens een perkje van de bloemen waar de berg

haar naam aan ontleende. Wat ik zag? Rode

rozen, witte rozen, roze rozen…

De jaarlijkse touristen bij een ecologische-extravistische

ramp groepsfoto (blijft ietwat ongemakkelijk)

Dag 5 (7 juni), Cluj Napoca; Julian

Het verslag voor deze dag begint al vroeg, om

middernacht werden namelijk de eerste appjes

in de groepsapp reeds verstuurd. Donna is jarig!

Het vervolg van de dag begint weliswaar iets

minder vroeg dan middernacht, maar het

tijdstip waarop Oskar besloot met een selecte

groep sportievelingen hun kater te negeren en

een sessie ochtendyoga op te zetten, was alsnog

zeer respectabel. Hoewel ik mij óók had

voorgenomen om mee te doen, heb ik door

omstandigheden van de avond daarvoor toch

maar besloten mijn bijdrage te beperken tot een

innerlijke meditatie in bed.

Met de nodige cafeïne, dan wel yoga-

dopamine, in het bloed voegde de groep zich

daarna al vrij snel bij elkaar, klaar voor een

heuse Tour door deze prachtige stad. Een

onderneming die met Gijs en Vincent als

dagleiders in zeer goede handen was. Met

uitgebreide verhalen, anekdotes en relevante

discussievragen leidden zij ons door de

geschiedenis en actualiteiten van Cluj. Een

standbeeld van de eerste vorst van een verenigd

Roemenië, geplaatst in een tijd waarin

Ceausescu zijn greep op de Roemeense

samenleving wilde versterken? Het kan bijna

niet anders opgevat worden dan als een signaal

naar wie deze ooit Hongaarse stad toebehoort.

Inmiddels zijn de communistische flatblokken

eromheen voorzien van gigantische

advertentieborden. Het kapitalisme heeft zelfs

de nationale helden van Roemenië ingehaald

wat betreft de impact op het straatbeeld.

Gijs Rex, Vincent Rex en Matthias Rex

Een ander aandachtspunt tijdens de rondleiding

was de wijze waarop de Hongaarse minderheid

toch hun plek opeist in de openbare ruimte van

Cluj. Discussie gegarandeerd, maar koffie

lonkte, net als verkoeling. Deze verkoeling

vonden we in het Nationaal Historisch

Museum. Niet alleen omdat de airco’s heerlijk

stonden te loeien, maar vooral ook vanwege de

verrassende tentoonstelling over een

Roemeense expeditie naar Antarctica in de

eerste zaal. Daarna vonden we weer hitte, want
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we kwamen uit bij Egypte. Immers, zoals Gijs

het verwoordde: “Elk zelfrespecterend land

heeft een mummie museum."

Na de nodige sfinxen en sarcofagen

trokken we verder naar de Sint-Michielskerk,

tegenwoordig een katholieke kerk. Daar

werden we opgewacht door een prachtig

zingend koor, dat menig van ons met een brok

in de keel de kerk weer liet verlaten.

Kippenvel in de kerk

Tijd voor lunch.

Alhoewel… Voor sommigen was er niet

genoeg tijd voor lunch. Meerdere

waarschuwingen van de commissie negerend,

kreeg een grote groep Tourders, waaronder

ikzelf, het voor elkaar in een restaurant te

belanden waar de soep – ondanks

herhaaldelijke beloftes van het personeel – niet

een kwartier, maar gerust de gehele pauzetijd

op zich liet wachten. Dit moesten we dus in alle

haast tijdens het vervolg van de rondleiding van

Vincent en Gijs verorberen. Schrale troost? In

het restaurant hadden we gelukkig –

ongevraagd – onze keeltjes al kunnen

verwarmen met Roemeense drank: sterk en

bitter voor de mannen, zoet en zacht voor de

vrouwen. Trek gerust je eigen conclusies over

wat dit hele verhaal ons zegt over de

Roemeense samenleving.

Vincent pikte de draad van de tour weer

op en vertelde enthousiast over Oostenrijk-

Hongarije – zijn stokpaardje. Een vrij nieuw

monument uit de jaren negentig herinnerde ons

aan die periode. Ondertussen ging Alerk

volledig los over de Romulus en Remus-

standbeelden. De energie van een “deputy

dagleider” is duidelijk niet te onderschatten.

De ‘ik kan dit aan Oostenrijk-Hongarije verbinden’

stance

We kwamen langs het gigantische standbeeld

van Avram Iancu, waarna we zowel een

orthodoxe kerk als de in aanbouw zijnde St.

Jozefkapel bezochten – een goed voorbeeld van

hoe religie weer zichtbaar terugkeert in het

straatbeeld. Na een bezoek aan een grote

begraafplaats eindigden we met ons eerste

kringgesprek van de reis in een park.

Onderwerp van gesprek: hoe eist de Hongaarse

bevolking zijn plek op in deze stad? En lukt het

verschillende minderheden om vreedzaam

naast elkaar te leven?

Na een diner waarbij de groep in

kleinere subgroepen uiteengevallen was, kwam

iedereen weer samen om de avond met elkaar

af te sluiten. Anne-Marie en Dominic waren

inmiddels aangesloten bij de groep, dus het

feest was natuurlijk helemaal compleet.

Misschien was dat wel het allergrootste

verjaardagscadeau dat Donna had kunnen

krijgen. Hoe de rest van de avond precies

verliep? Dat antwoord moet ik jullie

verschuldigd blijven. Ik weet in ieder geval nog

dat ik een, klaarblijkelijk typisch voor de regio,

pittig shotdrankje met augurk geconsumeerd

heb.

Zo eindigde een dag in Cluj die alles

had: geschiedenis, cultuur, stevige drankjes,

veel standbeelden, en een feestje waarbij

werkelijk iedereen samenkwam. Het laatste

appje van de dag? Een foto van een groep

halfdronken Touristen, midden in het

nachtleven van Cluj. Waarvan akte.
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Nacht onder nacht leiding van Dominic

Dag 6 (8 juni), Kloosterdag; Sophie

We laten vandaag Cluj en daarmee ons stadse

leven achter ons en trekken verder in oostelijke

richting. Het is namelijk de hoogste tijd voor

kloosterdag! Na een vertrektijd van 7 uur 's

ochtends kan niets ons meer tegenhouden en we

rijden in vijf uurtjes tot diep in de Karpaten. De

reis wordt alleen onderbroken door een

lunchpauze bij de Kaufland, waar we even onze

missie uit het oog dreigen te verliezen door de

verkoelende schappen. Ook komen we een iets

te klein en iets te schattig hondje tegen,

waardoor de groep bijna tot stilstand komt.

Maar we redden het terug naar de bus, en rijden

verder naar onze bestemming. Vera geeft een

buspraatje in de vorm van een spoedcursus

christelijke iconografie, want dat zal goed van

pas komen bij ons kloosterbezoek. Ze leert ons

onder andere dat de vier evangelisten vaak in de

vorm van hun symbolen afgebeeld zijn: Marcus

als een leeuw, Lucas als een stier, Johannes als

een adelaar en Mattheus als een engel.

En dan zijn we bij het eerste klooster in

Voronet. Het is gebouwd in 1488 en is een van

de 48 kloosters gemaakt door Stefan de Grote.

Hij bouwde deze kloosters als hij een

overwinning had behaald tijdens een oorlog,

voornamelijk in de oorlog tegen de Ottomanen.

Bijzonder aan dit klooster is dat het fresco´s op

haar buitenmuren heeft, die ook nog eens goed

bewaard zijn gebleven. We lopen verwonderd

een rondje langs alle blauw-getinte fresco’s met

bijbelse verhalen erop. Door het buspraatje van

Vera kunnen we bepaalde symbolen ook

herkennen. Vanbinnen is het klooster net zo

mooi, met wederom veel blauwe schilderingen,

vooral van heiligen. Een muur werd bekleed

met schilderingen van martelaren en hoe zij de

dood vonden, best grimmig!

Vera in actie als iconografie orakel

Het tweede klooster van vandaag staat in

Humor, een kort ritje van Voronet verwijderd.

Ook dit klooster staat bekend om haar prachtige

schilderingen op de buitenmuren, maar helaas:

het gebouw staat helemaal in de steigers, helaas

een terugkerend motief deze reis. Ondanks deze

teleurstelling, krijgen we een interessante

presentatie van Mathilde en Rens over de rol

van Maria in de orthodoxe kerk en over

Pinksteren in Roemenië. We mogen gelukkig

nog wel naar binnen, en na ook hier onze ogen

uit te kijken, is het tijd voor ons laatste bustripje

van vandaag, naar het hostel.

In de verte geven Mathilde en Rens een presentatie, maar

er was een ietwat onweerstaanbaar diertje (dat we

eigenlijk niet mochten aaien)

Deze bevindt zich in een klein dorp, met smalle

straten waar onze bus niet al te gemakkelijk in

past. De eigenares van het hostel heeft hier

kennelijk geen oog voor, want ze wil dat de bus

op een schijnbaar onmogelijk te bereiken

parkeerplek op haar erf gaat staan. Dit leidt tot

een intense Roemeense discussie tussen

Johnny, onze buschauffeur, en de eigenares, die
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wij en de schamele hoeveelheid gasten van het

dorpscafé geboeid volgen. Johnny besluit het

toch maar te proberen en na een paar ontzettend

ingewikkelde parkeermanoeuvres kunnen we

eindelijk uitstappen. Het hostel is fijn, en

verbazingwekkend groot voor hoe klein het

dorp is. We spenderen de tijd tot aan het

avondeten op de veranda met spelletjes en bier

en verhuizen dan naar de eetkamer. We krijgen

heerlijk eten geserveerd: brood, een soort

bonenschotel en als toetje pruimen en

abrikozen uit een pot. Ook krijgen we palinka

en hele goede kersenlikeur te drinken. We

eindigen de dag met nog meer spelletjes in de

kamers.

Wachtende op het verloop van de uitgebreide hometour bij

Campulung Moldovenesc

Dag 7 (9 juni), Iasi; Oskar

Running up that hill (karaoke version)

De dag begint voor sommigen rustig, maar

Gideon, Julian, Myrthe en ik hebben het

fantastische plan bedacht om in de ochtend te

gaan hardlopen, na een avond vol bier, wijn en

pruimenlikeur. Iedereen weet, hardlopen is dé

manier om een kater te verhelpen (dat vertelden

we onszelf in ieder geval). In de vroege ochtend

is de hele vallei nog gehuld in mist, maar tijdens

het hardlopen klaart het langzamerhand iets op.

De bewoners van het dorp kijken verwonderd

op naar de horde hollende Hollanders. We

proberen een weg te banen naar de rand van het

dorp, richting de beboste heuvels. Aan de voet

van de heuvel zien we hoe de wolken nog vlak

boven het dorp hangen. Nou ja, niet iedereen

ziet dit. We hebben het zwakste lid van de horde

moeten achterlaten. Julian had last van zijn

knie. De natuur is wreed.

Snelwandelen naar Kaufland Grill

Het hardlopen deed ons goed. Na een snel Lidl

ontbijt gaan we in de bus, op naar de oude

hoofdstad van het PrinsdomMoldavië, Iasi. We

maken een lunchstop bij een supermarkt en

komen vervolgens aan in Iasi. Nu dat Jesse

steeds mobieler wordt blijkt de rolstoel een

handige dubbele functie te hebben als

bagagetrolley. We overnachten in twee modern

ogende woontorens net onder het centrum met

ver uitzicht over de stad. De kamers hebben een

keuken, ruime badkamer, wasmachines en

comfortabele bedden. Hoe verder we naar het

oosten gaan, hoe luxer onze accommodatie

wordt. Na een korte pitstop in onze

accommodatie gaan we weer op pad. Voor de

presentatie van Pepijn en Louisa lopen we naar

het Monumentul Victimelor Pogromului din

1941, waar slachtoffers van een van de

dodelijkste pogroms worden herdacht. Naar

schatting zijn er in Iasi tijdens deze pogrom

13.266 joodse mensen vermoord. Tijdens de

presentatie en de discussie van Joost en Louisa

gaat het onder andere over de controversiële

deal om joods-Roemeense burgers aan Israël te

verkopen tussen de staat Israël en het

communistische Roemenië van Ceaușescu.
Omdat het aan het begin van de presentatie

regende staan we niet bij de synagoge of het

monument, maar beschut onder bomen op een
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parkeerplaats achteraf.

Louisa en Pepijn in actie

Na de presentatie maken we nog een

rondwandeling door het historische centrum

van Iasi. Langs het theater gebouwd door

Weense architecten (Vincent is enthousiast)

lopen we naar de Kathedraal van deMetropoliet

van Iasi. Een imposant gebouw waar met zulk

enthousiasme aan werd gebouwd dat ze de

bouwkundige berekeningen niet goed hadden

uitgevoerd. Nu mist het gebouw duidelijk een

centrale koepel. Mensen stonden tot buiten in

de rij om de botten van een heilige man te

kussen. Vanwege de late start van de dag wordt

de dagafsluiting hier gehouden. Vervolgens

trekt iedereen zijn eigen plan. Aan de Stefan de

Grote Boulevard staan naast de orthodoxe

kathedraal tal van andere imposante religieuze

gebouwen, zoals het Drie Hiërarchen Klooster

uit de

Hoe hangt Oskar om deze foto te maken? Of hoe hangen

Donna en Gijs?!

17e eeuw (zie foto). Ik kom terug bij de

accommodatie. Daar zijn de voorbereidingen in

volle gang voor een drie gangen menu. Terwijl

een aantal andere kamers samen zijn gekomen

voor een filmavond besluit mijn kamer met de

twee kamers direct onder ons samen te gaan

koken en eten. Rutger en Jesse blijken allebei

hoogstaande culinaire skills te hebben. Rutgers

kracht zit hem in de precisie en kennis van

ingrediënten. Jesses kracht zit in het onbevreesd

experimenteren met smaak. Wat begint als een

relatief rustig diner escaleert met de komst van

nachtleider Anne-Marie en gevolg tot een wilde

avond. Meer en meer kamers voegen zich bij

het gezelschap in het kleine appartement, het

bier vloeit rijkelijk en de grote televisie wordt

omgetoverd tot karaoke set. Zongen Vincent en

Jesse nu Can you feel the love tonight van Elton

John? Ik weet het niet meer…

Us when Kiss from a Rose

Dag 8 (10 juni), Iasi; Teun

Achter de communistische façade schuilden

paleiselijke appartementen, waar de avond

tevoren op verscheidene kamers feestelijk werd

gedineerd. Een behoorlijk contrast met de drie

gangen pap in Campulung moldovenesc.

Dagleiders Zephyra en Gijs bereiden ons voor op het

bezoek

Om elf uur spraken we af bij Casa Muzeelor.

Daar zagen we een korte, maar loodzware film

over de Holocaust in Iași en de beruchte

“dodentreinen”. In juni 1941 werden duizenden

Joden uit de stad opgepakt, samengedreven en

in overvolle wagons gestopt. Velen werden

onderweg doodgeschoten; de meesten

bezweken aan de verstikkende hitte en dorst. In
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enkele dagen kwamen tussen de acht- en

veertienduizend mensen om.

De tentoonstelling liet niets aan de

verbeelding over: foto’s van uitgemergelde

lichamen, getuigenissen van overlevenden, en

documenten die de kille precisie van de

massamoord lieten zien. Het maakte diepe

indruk. Een medewerker vertelde dat er

docenten zijn die hun klassen naar deze plek

brengen en de leerlingen vervolgens

voorhouden dat de gebeurtenissen nooit hebben

plaatsgevonden. Die gedachte - dat de

geschiedenis zelfs hier waar ze tastbaar

aanwezig is, alsnog kan worden uitgewist -

vond ik bijzonder verontrustend.

Na dit bezoek volgde een

stadswandeling onder leiding van Oskar en

Julian. Zij vertelden over de “bouw-as” van

Iași, de lange boulevard die in de negentiende
eeuw werd aangelegd om de stad een modern,

Europees aanzien te geven. Langs deze as

verrezen theaters, paleizen en kerken, en later,

in de twintigste eeuw, de pompeuze flats en

overheidsgebouwen uit de communistische tijd.

Terwijl we liepen, wees Oskar op de

gelaagdheid van de stad: negentiende-eeuwse

grandeur, en daar dwars doorheen de zware

stempel van Ceaușescu’s regime.

Onze twee (dit keer toevallig niet matchende)

stadshistorici in hun element te midden van

communistische bouw

We probeerden later die dag, op de campus van

de Technische Universiteit Iași, studenten te
interviewen over hoe het is om in de

modernistische betonarchitectuur van de jaren

zeventig les te krijgen. Veel diepgaands leverde

dat niet op, de meesten gaven aan dat ze

“modern mooier vinden”. Ons bezoek eindigde

toen de conciërge verscheen en ons kordaat de

deur wees. De planning zat erop en ieder ging

een eigen weg.

Druk aan het interviewen bij de TU

's Avonds werd ik in Iasi zonder aanleiding

aangesproken door een grijs figuur. In helder

Engels vertelde hij me een sprookje uit een lang

vervlogen tijd.

"Er was eens een kasteel dat al generaties

leegstond.” begon hij. “De muren waren

verweerd, de ramen gebroken, en in de torens

nestelden alleen nog vogels. Toch trok het

kasteel reizigers aan, die nieuwsgierig door de

poort glipten, in de hoop de geheimen van de

zalen te ontdekken. Op een dag trad een groep

jongeren binnen. Ze keken rond, lachten om de

echo’s van hun stemmen en spraken zachtjes

over hoe groots het ooit moest zijn geweest..

Toen de schaduwen langer werden, besloten de

meesten dat het genoeg was geweest. Ze

verlieten het kasteel en zochten het licht van de

straat op. Maar twee bleven achter: Nevic en

Edigon. Ze waren jong, een beetje naïef, en

geloofden dat het avontuur pas zou beginnen

wanneer de anderen waren vertrokken. Ze

dwaalden dieper de donkere gangen in, hun

ogen groot van spanning en nieuwsgierigheid.

Uit de stilte traden de wachters, die de jongens

vasthielden en hen lieten weten dat ze de maat

der roekeloosheid hadden overschreden. Waar

Nevic en Edigon eerst lachten, sidderden ze nu

van angst. Buiten wachtten hun vrienden in

onzekerheid. En ook de meesters, die voor de
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jongeren zorgden, werden per postduif

gewaarschuwd. Hun harten bonsden, want het

kasteel hield niet alleen de twee achter, maar

ook de adem van allen die op hen wachtten."

De oude man zweeg, keek me

doordringend aan en liep weg, alsof hij alleen

bestond om mij dit verhaal te vertellen.

Zou dit het mythische kasteel zijn waar de oude man het

over had?

Dag 9 (11 juni), Iași – Chişinǎu; Nina

Na een rustige nacht in de meest luxe

verblijfplaats van de reis, waarin ik niks

meegekregen heb van de urbexavonturen van

anderen, moesten we om 8:30 verzamelen voor

het gebouw. Cilia, Sophie en ik hadden

uitgebreid ontbijt gemaakt met toast en

gebakken ei, waardoor het toch nog haasten

werd om op tijd buiten te staan. Na de standaard

buddy check vertrokken we naar het Palatul

Culturri. Dit neogotische cultuurpaleis is niet te

missen en hadden we de afgelopen dagen al

zien liggen. Aangezien het gebouw het formaat

heeft van het Rijksmuseum en er een enorme

poster over de gehele lengte van het gebouw

hing dat reclame maakt met een Rubens

tentoonstelling had ik hoge verwachtingen.

Rolstoeldienst.

Je mocht kiezen of je voor het kunstmuseum

ging of voor het museum over de Moldavische

geschiedenis. Ik koos voor de kunst. In dat

grote gebouw bleken echter maar een paar zalen

te zijn ingericht voor de kunsttentoonstelling.

En van die schilderijen was er welgeteld één

Rubens. Hoewel de kunst dus een beetje

tegenviel, was het gebouw zelf wél heel mooi.

In de ontvangsthal beneden kwamen we nog

een Nederlandse vrouw tegen die met haar man

en een bevriend stel van haar pensioen aan het

genieten was in Roemenië. De eerste en enige

keer dat ik Nederlandse toeristen heb gezien

tijdens de reis. Toen we weer buiten stonden

kwam deze vrouw nog speciaal naar ons toe om

ons erop te wijzen dat er een foto van Humberto

Tan te zien was in het gebouw. Dat wilde ik

natuurlijk toch even met eigen ogen gaan

bekijken. Direct rechts van de ontvangsthal

bleek een Canon-tentoonstelling te zijn, waarbij

dus ook een foto werd geëxposeerd van

Humberto Tan. Nooit verwacht dat ik dat in Iasi

zou aantreffen. Doordat de tentoonstellingen

iets kleiner waren dan verwacht hadden we wat

langer de tijd om koffie en/of lunch te halen. Ik

ben naar de megasupermarkt Auchan geweest

voor een broodje, dat ik in het parkje aan de

voet van het Palatul Culturri heb opgegeten. Na

de lunchpauze moest iedereen weer verzamelen

bij de bus die voor het Palatul Culturri

geparkeerd stond. Vanuit Iasi vertrokken we

naar Moldavië! Tijdens deze busreis had

iedereen de tijd om even bij te slapen, bij te

kletsen of een spelletje te spelen en ook hield

Mano nog een buspraatje.
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De eerste Moldavische velden

Na een tijdje kwamen we aan bij de grens van

Roemenië en Moldavië. Iedereen moest zijn

paspoort gereedhouden, die vervolgens

meegenomen werd en grondig gecontroleerd

werd. Na een korte plaspauze reden we de rivier

de Prut over en kwamen dus echt op

Moldavisch grondgebied terecht. Het

telefoonbereik viel weg, en toen was duidelijk

dat we echt de Europese Unie verlaten hadden.

Na nog een grenscontrole, nu bij de

Moldavische grenspost, kregen we ons

paspoort terug mét stempel. Over de EU-

gefinancierde weg, door het glooiende

landschap reden we vervolgens naar Chişinǎu.
In Chişinǎu stopte de bus bij hostel City Center,
een hostel boven een winkelcentrum en mét een

kattencafé ernaast. Na installatie in het hostel

ging iedereen op zoek naar een plek om te eten.

Ik was eerst nog naar de Nr. 1

supermarkt om de hoek geweest, die met recht

nr.1 genoemd mag worden want ze hadden daar

werkelijk alles, van dragon fruit tot prachtige

gebakjes tot havermelk en het kostte bijna niks.

Hierna ben ik met mijn kamergenoten Cilia,

Sophie en Gerben gaan eten bij een zeer

gegentrificeerd hipster restaurant dat er vooral

heel fancy uit wilde zien maar uiteindelijk een

beetje tegenviel. We waren al lang blij dat we

ergens binnen zaten, want toen we erheen

liepen begon het opeens hard te regenen! Na het

eten zijn we door het afgekoelde Chişinǎu
teruggelopen naar het hostel. Een deel van de

tourders is in de avond nog naar een

architectonisch bijzonder circusgebouw

gegaan.

Heel brutaal circus

Dag 10 (12 juni), Orheiul Vechi; Sophie

Vandaag staat een excursie naar Orheiul Vechi

op het programma. Dit is een historisch en

archeologisch gebied binnen het Moldavische

nationale park Orhei. De dag wordt in het

magazine bestempeld als 'grotten-dag', en dus

wordt dit de hele busrit lang luid gescandeerd.

Dat is pech voor de groep mensen die graag wat

slaap willen inhalen in de bus, maar hé, dit is

ook belangrijk. Na het laatste rondje GROT-

TEN-DAG GROT-TEN-DAG! komen we aan.

De eerste stop betreft een Tataars badhuis, waar

Josephine ons van alles over vertelt. We horen

over de Gouden Horde en hoe die hier naar toe

kwam, over de indeling van badhuizen en over

welke regels er zoal golden. Dan wordt het

hoog tijd om zelf het badhuis te bezoeken. We

lopen tussen de ruïnes door en proberen te

imiteren hoe mensen hier vroeger moeten

hebben gelopen. En natuurlijk klimmen we ook

op de muren, dat hoort er bij.

Wie is de Tataar?

We gaan van hoorcollege naar hoorcollege,

want voordat we het weten zitten we een eind

verderop op een stel schommels en vertelt

Dominic ons over de geschiedenis van

Bessarabië. De verleiding om te gaan

schommelen is erg groot, maar we houden ons
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in en leren onder andere dat Bessarabië door de

geschiedenis heen afwisselend tot verschillende

landen heeft behoord.

Dan is het tijd voor het hoogtepunt van

vandaag: we gaan een grottenklooster

bezoeken. Daarvoor moeten we eerst een

wandeling maken, een heuvel op. Het uitzicht

is adembenemend mooi. Hoge grijze bergen die

een groene, beboste vallei omringen. Het kleine

dorpje met mooie huizen ligt tegen de heuvel

aan. En toch is hier bijna niemand. Ik heb mij al

vaker de afgelopen dagen afgevraagd waarom

Moldavië het minst toeristische land van

Europa is, zoveel van wat ik hier zie is prachtig.

Grottendag!!!

Het grottenklooster dat we bezoeken is een van

de wel 250 die hier in de buurt te vinden zijn.

Ze werden gebruikt door monniken. Ze

kwamen er om rust te vinden, om te bidden,

rituelen uit te voeren en ook om te slapen. Na

een steile afdaling door het donker zijn we in

het grootste vertrek van de grot, waar iconen

van heiligen hangen, en waar de kluizenaar die

hier woont een klein winkeltje heeft opgesteld

voor de toeristen. In de hoek van de kamer staat

zijn bed, in een kleine inham in de rots. Aan de

achterkant van de grot is er een deur naar

buiten, we lopen er doorheen en bevinden ons

opeens op de rand van een behoorlijk steile

rotswand naar beneden. We schuifelen

voorzichtig verder zodat we van het uitzicht

kunnen genieten, wat uiteraard ook weer

prachtig is. Met zijn voeten over de rand begint

een man gitaar te spelen, een nummer van Pink

Floyd. Ik had daar wel uren kunnen staan, maar

het wordt nog beter: Terug in de grot is er nog

een afgelegen donker vertrek, waar kleine

nisjes zijn gebouwd. Daar konden de monniken

zich vroeger terugtrekken en dus doen wij dat

in het heden ook maar. Ik heb een kwartier in

zo’n donker nisje gezeten, wat een aangenaam

rustmoment was om kort op de reis tot nu toe te

kunnen reflecteren.

Wish we were still here!

Nadat we weer herboren het licht instappen,

vervolgen we onze weg omhoog langs de

heuvel naar een kerkje, wat alleen maar met het

woord pittoresk te beschrijven is. De kerk is van

binnen beschilderd in blauwtinten en wordt

omringd door een prachtig aangelegde tuin.

Inmiddels hebben we best honger gekregen, en

dus dalen we weer af naar de vallei. We krijgen

een drie-gangenmenu bestaande uit een

groentesoep, sarmale, placinta en een hele berg

mămăligă , met schapenkaas en room. Alles is
heerlijk. Na de lunch bezoeken we met gevulde

buikjes een niet heel veel voorstellend

openluchtmuseum.

Hierna rijden wij terug naar Chişinǎu,
waar we in groepjes opsplitsen voor de rest van

de avond. Ik ga met een groep, onder leiding

van Alerk, eten bij een Oezbeeks restaurant,

waar Alerk zowat alles van de kaart besteld, en

wij gedwee alles proeven. Ook hier was alles

fantastisch! Na een lange en geweldige dag

ploffen we op onze bedjes. Ik had die nacht al

zo’n vermoeden, maar dit zou mijn

lievelingsdag worden van de hele reis!
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De auteur van dit stuk in haar natuurlijke habitat.

Dag 11 (13 juni), Chişinǎu - Comrat; Jesse

Uit het leven van historici // Herdenken,

herdenken, honger, herschenken // Het

mooie Moldavië

Na een nacht van kersenlikeur, Transnistrische

jeugd en een plotselinge tragische wending

veroorzaakt door kleine onprettige beestjes die

later nog een grote comeback zouden maken,

ontwaakten de tourders uit een gedeeltelijk

doorwaakte nacht. De volgende stop zou

Comrat worden, maar niet voor er eerst, zoals

het goede historici betaamt, een monument

werd bezocht. Voor het treinstation van

Chişinǎu, waar de treinliefhebbenden onder ons
hun hart konden ophalen, stond een monument

om de slachtoffers van de gedwongen Sovjet-

deportaties te herdenken. Tussen 1940-1951

zijn door het Rode Leger vanuit dat station

tienduizenden families gedeporteerd naar

Rusland. Het toeval wilde dat 13 juni niet alleen

de Grand Tour-bezoekdag was, maar ook de

jaarlijkse herdenking van de bijna 30.000

mensen die op 13 juni 1940 werden

gedeporteerd. De mensen van de Asociația
Foștilor Deportați (vrij vertaald Vereniging van
Voormalig Gedeporteerden) deelden graag hun

verhalen met ons. Met een vertolker erbij

vertelde een van de kwiekse oprichtsters over

de ontberingen van hun grootouders, en hoe

belangrijk het bleef om dat te blijven

herinneren. Ook de Moldaafse tv was aanwezig

om de herdenking en deze toevallige

ontmoeting met 30 ietwat schaapachtige

jeugdelingen vast te leggen.

Een bijzondere ervaring en momentje

of fame rijker, gingen we op weg naar alweer

een volgend monument. Een stuk groter dan de

vorige, en ietwat contrasterend; het Complexul

Memorial „Eternitate” (Vrij vertaald

Memorial of Eternity), ter herdenking van alle

gesneuvelde Sovjetsoldaten in de Great

Patriotic War, in West-Europa beter bekend als

het Oostfront in de Tweede Wereldoorlog. Aan

de terminologie en interessante combinatie van

deze twee monumenten zouden dagen van

groepsdiscussie gewijd kunnen worden, maar

daar hadden wij geen tijd voor, wij gingen door

naar het Nationaalhistorisch museum van

Moldavië!

Het enthousiasme steeg al zelfs voordat

een voet was binnengezet, daar de groep

massaal het schattige koffiekarretje van de

museumtuin had ontdekt.

Na 1,5 week op Tour heeft de gemiddelde tourder

meer koffie dat water in diens lijf nodig om te

functioneren

In het museum zelf had een deel de mazzel om

een enthousiaste medewerker tegen te komen

die een spontane rondleiding verzorgde, terwijl

de rest ieder op hun eigen tempo door de grote

zalen vol Moldaafse wapenuitrustingen

(uitstekend om met Teun te memoreren over

wat men het liefst zou gebruiken in het geval

van een zombie-aanval), munten, documenten

en alledaagse vroegmoderne

gebruiksvoorwerpen.We konden ons geluk niet

op!
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Spontane rondleiding!

Helaas, aan alle mooie dingen komt een einde,

dus na ook dit museum vaarwel te hebben

gezegd en het heuglijk weerzien met de dappere

bedwantsbestrijdingscrew die een hele ochtend

in een wasserette hadden doorgebracht (shout-

out naar Marlies, de

verantwoordelijkheidsnemende Josephine en

de kamergedupeerden!) stapten we in de bus op

weg naar Comrat. Vaarwel Chişinǎu met je
kersenlikeur, pompeuze gebouwen en

brutalistisch circus. Je was mooi.

Na gezwinde busuren kwamen we aan

in de plek der kameraadschap, waar de wijn

rijkelijk vloeit en de autonomie der Gagaoezen

(in elk geval gedeeltelijk, een beetje, lichtelijk

suboptimaal) heerst: het zonovergoten Comrat.

De stad inrijdend werden we begroet door een

standbeeld van kameraad Lenin. Wederom,

fascinerend wat de aanwezigheid en

tegenstrijdigheden van monumenten ons kan

vertellen. Ons hotel had voornamelijk kamers

voor 2 en 3 personen, en nadat iedereen hun

onenightstand(s) had gevonden en kamers

waren bezet, begaven we ons te voet door een

gouden graanveld, omlijst met de incidentele

straathond, onderweg naar onze laatste stop; de

wijngaard waar we zouden groepsdiscussiëren,

dineren en nog een laatste keer memoreren,

alvorens de wijn rijkelijk te laten floreren. Het

werd nog mooier.

Onderweg naar de wijngaard

Daar we nu dan eindelijk in Gagaoezië waren

aanbeland, was dit het moment suprême voor

kameraden Gerben en Alerk om hun kennis te

laten schijnen. Gezeten op de binnenplaats van

het wijngaard-restaurant luisterden we naar de

presentatie over de geschiedenis van de

Gagaoezen, de gedwongen collectivisatie en de

strijd voor autonomiteit. De groepsdiscussie

daarna werd, ondanks dappere pogingen om het

uit elkaar te trekken, een fascinerend eclectisch

geheel van natie-identiteit terminologie

(kameraad Van Ee’s gloriemoment),

historische legitimiteit van autonomie, en het

abstracte concept van grenzen in het algemeen.

Van discussiëren wordt men hongerig,

dus hierna was het dan wel echt tijd voor eten.

Onze lieve Schatzmeister had een uitstekend

diner geregeld en uit de bezorgdheid van zijn

ethische hart betreffende onze verhongering

alvast wat voorgerechten besteld. Dit

uitstekende plan leidde echter tot chaos alom,

want niet elk persoonlijk bestelde gerecht was

een hoofdgerecht of voelde zich die dag

eigenlijk meer een bijgerecht dat werd

omgeroepen als voorgerecht, en sowieso geldt

in het algemeen dat niets zo gevaarlijk is als een

groep hongerige studenten. Uiteindelijk had

iedereen toch minstens twee blaadjes sla en

anderhalve fles wijn (en in een enkel geval een

briefje van 1 leu) achter de kiezen, en was het

tijd voor de laatste belangrijke herdenking van

de avond, georganiseerd door kameraden Merel

en Casper; de twee minuten commemoratie van

het PC Hoofthuis dat diezelfde dag, zo’n 20



25

dagen lopen verderop, voorgoed haar deuren

zou sluiten als het PCH dat wij kenden. En zoals

we vaker hadden gezien die dag, blijkt

solidariteit uiteindelijk alle grenzen te

overstijgen. Kameraad Marlies hield nog een

korte toespraak, en het was mooi.

Rip PCH

In het avondprogramma zouden we nog één

laatste maal kennismaken met de generaties die

ons voor waren gegaan. Deze keer in de vorm

van een oma die haar 80ste verjaardag vierde op

een feestlocatie met haar familie, muzikanten

met Moldaafse fluiten en danspassen en

rijkelijk vloeiende drank, en dan zijn wij (zo'n

15 aangeschoten Nederlandse studenten en hun

rolstoel) de kwaadste niet om ook even gedag

te zeggen. Een groot feest, bijzondere dansen,

licht ongemak en vele culturele ervaringen

rijker begaven we ons in verschillende

samenstellingen, onder een Gagaoezische

hemel met sterren als molenstenen, hotelwaarts.

Het was weer mooi geweest.

Geen idee wat hier precies gebeurt, maar het is wel een

iconische foto

Dag 12 (14 juni), Comrat - Boekarest; Teun

Terwijl ik nog aan het bijkomen was van mijn

eigen Gagaoezische avontuur, besloot Alerk

voor ons vertrek naar Boekarest op pad te gaan

in Comrat. Hij had een duidelijk doel, een

queeste als het ware. Alerk had zijn zinnen

gezet op het Yunus Emre Instituut te Comrat,

waar hij hoopte een zeldzaam werk te vinden:

Baserabyalı Gagauzların Tarihi, geschreven
door Michael Çakir in 1934. Een vergeten

standaardwerk over de geschiedenis van de

Gagaoezen, dat hij met iets van een

schatzoekers ernst probeerde op te sporen.

Rode rozen, witte rozen, roze rozen, gele rozen…

Ver kwam hij echter niet. Nog voordat hij het

instituut bereikte, werd hij door twee agenten

van straat geplukt voor het roken in de openbare

ruimte. De boete moest op zijn Moldavisch ter

plekke worden voldaan. Zo eindigde de literaire

queeste in een banale botsing met de lokale

uitvoerende macht.

Daarna begon onze lange rit naar

Boekarest, langs uitgestrekte velden en

gedeeltelijk parallel aan de Oekraïense grens. In

de bus brak Alerk de stilte door een gedicht van

eigen hand voor te dragen, eerst in het

Oeigoers, daarna in het Nederlands. Comrat

deed hem denken aan zijn eerste thuis.
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Alerk vond dit stiekem best leuk, kan ook weer van zijn

bucketlist

Dighan

Comrat'ta

Ettighende oyghansam, asmangha karraymen,

Karrap körüp, kütüp qalimen.

Belkim yamghur keler, belkim xewer,

Terilmighan taghlarga, tüşmigen qeder.

Körüp tü qushlar, térek baghlighan,

Bizge oxshap, tinimdin ayrilghan.

Yaza kirgen, qurghaqliqi bilen,

Dalam, dunyam, tashqiliptu özümge bén.

Qizil tuprak, qara niyitim,

Söyüp, terip, yashap ketim.

Könglümdä sözler, dimey qalghan,

“Bu yer bizning,” digän ulugh pichan.

Men dighan, köp ishenmen yergä,

Nätijisi yoq, emma qälbim bärgä.

Putim tuprak, qolum tañ,

Päqät kütüp turimen – kündin yangi bir shan.

De Landbouwer

In Comrat

In de ontwaking in de ochtend dauw, kijk ik
omhoog naar de hemel.

Terwijl ik daar staar, wacht ik in de
vergeteling.

Wellicht komt er regen, wellicht het bericht —

Voor die bergen zonder oogst, voor een lot dat
nog niet is vervuld.

Ik zie de vogels, gebonden aan populieren,

Zoals wij, ontrukt aan onze rust.

De zomer is gekomen met het, haar tol des
woestijns.

Mijn steppe, mijn wereld, keren zich van mij.

De rode aarde, mijn donkere gedachten,

Ik heb bemind, gezaaid, en ben blijven leven.

De woorden blijven stil in mijn hart,

“Dit land is van ons,” vertelt de grote sikkel.

Ik ben een landbouwer — ik vertrouw mijn
leven op de aarde.

Er is geen opbrengst, maar mijn hart blijft
geven.
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Mijn voeten zijn aarde, mijn handen
ochtendschemer,

En ik blijf wachten — op een nieuwe glorie van
de dag.

In Moldavië bleken sigaretten spotgoedkoop:

€2,50 per pakje. Voor de rokers was dit

uiteraard een buitenkans. Pas vlak voor de

grens met Roemenië werd duidelijk dat ieder

met slechts twee pakjes sigaretten Schengen

mocht binnentreden.

Daarop begon een chaotische

herverdeling. De rokers verspreidden hun verse

voorraad onder de niet-rokers, opdat ieder

tourder twee pakjes bij zich droeg. Op de

docenten na bleef niemand deze smokkel-

onderneming bespaard. Zelfs de buschauffeur

voelde zich genoodzaakt deel te nemen aan het

complot…

Aangekomen in ons hostel te

Boekarest, werden vrijwel direct bedwantsen

aangetroffen ter grootte van dwerghamsters.

Tot overmaat van ramp werd de groep ervan

beschuldigd ze zelf te hebben geplaatst in de

hoop een korting te ontfutselen. Chaos lag op

de loer, maar gelukkig waren daar Josephine

van den Bent en de commissie. Met doortastend

handelen regelden zij in recordtijd slaapplekken

en vervoer voor allen.

Dag 13 (15 juni), Boekarest; Julian

Na het bedwants- en hosteldrama van de dag

ervoor, heeft iedereen uiteindelijk de nacht

overleefd en was het tijd om de hoofdstad van

Roemenië in te trekken. Onze eerste

bestemming: Ferentari.

In de bus naar Ferentari zat de sfeer

tussen nieuwsgierig en nog half slapend.

Gelukkig hadMaria, onze gids voor de ochtend,

energie voor tien. Ze nam ons mee door de wijk

en vulde onze hoofden met interessante

verhalen en voorzichtige politieke analyses die

in ieder geval tot denken aanzetten.

Dat mocht ook wel, na de reality-check

van Dominic: zo’n 90.000 mensen wonen in de

wijk, waarvan een derde in armoede. En nee,

wij kregen niet de “mooie” stukjes van

Ferentari te zien – bewust niet. Want armoede,

zei Dominic, is een wezenlijk onderdeel van

Roemenië. Als je het land echt wil begrijpen,

moet je ook dit deel van de werkelijkheid onder

ogen zien.

Verschillende stops vertelden ons het

verhaal van de wijk. Van bewoners die naar

buiten de stad zijn verdreven, tot

fabrieksterreinen waar nu weinig meer rest dan

leegte, afbraak en de herinnering aan

werkgelegenheid die niet snel meer terug zou

komen.

In Ferentari met onze gidsen Maria en Sandu

Toch viel ook de relatieve goede staat van de

wijk velen op; velen van ons maakten de

opmerking dat het “minder erg” was dan

verwacht. Maar de andere kant van de

medaille, zo ontdekten we, was dat hogere

huren juist veel oorspronkelijke bewoners

hadden verdreven. ‘Renoviction’ heet dat ook

wel. Op een netjes aangelegde speeltuin

stonden tot 2017 nog krotten waar tachtig

families in woonden, totdat de bulldozers

kwamen.

Daarnaast zien de gebouwen er van de

buitenkant soms rooskleuriger uit dan de

situatie daadwerkelijk is. Maria wees ons op

appartementen van slechts 13 tot 15 vierkante

meter, waar gezinnen van soms wel acht

mensen in woonden. Vaak hadden bewoners

kleine uitsteeksels of extra kamers aangebouwd

om ruimte te creëren.
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Aan het einde van de rondleiding

bereikten we het armste stuk van Ferentari.

Afval, slechte voorzieningen en uitzichtloze

omstandigheden tekenden het beeld, ondanks

de eerste tekenen van lichte verandering nu de

gemeente lijkt in te grijpen.

Na deze intensieve ochtend maakten

we kennis met Stefan, die ons verder rondleidde

door Boekarest – ditmaal met focus op de

Joodse geschiedenis van de stad. Hij nam ons

onder andere mee naar het

Holocaustmonument.

Stefan vertelt bij het Holocaustmonument

Na de lunch doken we de metro in, op weg naar

het voormalige huis van Ceausescu. Via de tv-

toren belandden we in een van de rijkste wijken

van de stad. De overgang van Ferentari naar

deze wijk kon niet groter zijn: van krotten naar

villa’s, van afvalbergen naar marmeren

oprijlanen.

Vincent herhaalt nog even kort het college over

Roemeense tv

Bij de entree van het huis moesten we allemaal

blauwe plastic zakjes over onze schoenen doen

– glamour met een hygiënisch randje. Binnen

was het alsof je in een tijdcapsule stapte. De

“fashion room” van Elena Ceausescu liet ons

sprakeloos achter, vooral vanwege de

kledingstukken die zichtbaar gemaakt waren

van de huid van verschillende dieren. De luxe

en kitsch waren bijna surrealistisch, zeker in het

licht van de armoede die we diezelfde ochtend

hadden gezien.

Het tapijt van de ‘Supreme Leader’ mag niet vies worden!

Om 17:15 zat het officiële programma er al op

– voor ons doen opvallend vroeg. Een zeldzaam

moment van rust in een schema dat meestal bol

stond van kerken, musea en haastige lunches.

Het was een broodnodige adempauze na een
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ambassadeur staat ook niet heel netjes. Met de

bus en de metro komen we aan bij Strada Paris

46. De ambassadeurswoning staat in Dorobanţi,
een wijk die Wikipedia beschrijft als ‘een

ontmoetingsplaats voor de rijken bij een café of

op een terras’. In andere woorden, het andere

uiterste van Ferentari, waar we een dag eerder

waren. De woning zelf heeft met haar simpele

lijnen, volumes en decoraties veel weg van een

kruising tussen een villa in Toscane en een

zeventiende-eeuws herenhuis uit de Republiek.

Als we naar binnen lopen ligt er een

gastenboek voor ons klaar, en worden we

begroet door een staatsieportret van het

koninklijk paar. In de grote ontvangstzaal van

de woning staat de wijn uitgestald op lange

tafels met witte lakens. Op zilveren plateaus

delen de medewerkers van de ambassade kleine

hapjes uit. Ik laat uiteraard meteen een tomaat

vallen op het witte tapijt.

Wat een service

Ambassadeur Willemijn van Haaften arriveert

iets later. Ze komt zelf direct van het vliegveld

waardoor onze late entree uiteindelijk goed

uitkwam. Ze begint met een welkomstwoord,

wijnglas in hand, en gaat enthousiast in gesprek

met de groep. Ze laat onder andere vallen dat ze

gezant is geweest bij de Nederlandse

Vertegenwoordiging in de Palestijnse

Gebieden. Ook gaat ze in op de moeilijke kant

van het ambassadeurschap, waar persoonlijk

politiek en ambt kunnen schuren. Met enige

opluchting laat ze weten dat haar rol iets

makkelijker is geworden nu sinds 3 juni de heer

Wilders niet meer in het kabinet zit. Uiteraard

vragen we ook nog even over het gestolen goud

uit Drenthe. Na al onze vragen is de

ambassadeur moe, en het onopgedronken glas

wijn in haar hand warm, dus is het vragenuurtje

voorbij. We maken een groepsfoto in de tuin,

blijven nog even kletsen, drinken nog wat wijn

en genieten nog van wat snacks.

Hoewel het officiële programma

afgelopen is, staat nog één item op de agenda.

We gaan, geheel in stijl met het dagprogramma,

in een colonne Ubers van de

ambassadeurswoning naar de Roemeense

Senaat. Het rode tapijt is al uitgerold, (niet voor

ons). Teun heeft voor ons een bezoek geregeld

aan de senaat, onder leiding van senator Titus

Corlățean, tevens voormalig minister en

voormalig voorzitter van de Roemeense senaat.

Na een officiële groepsfoto op de monumentale

marmeren trappen door de fotograaf van de

heer Corlățean worden we door een grote hal
naar een ‘kleine’ vergaderzaal gebracht waar

waterflesjes voor ons klaar staan op de grote

ovale vergadertafel.

Wat een zaal

Al gauw blijkt dat de Roemeense

sociaaldemocraten een stuk conservatiever zijn

dan in Nederland. Over Roma en hun bijdrage

aan Roemenië komt Corlățean niet verder dan
een lijst stereotyperende beroepen, ‘het zijn

zulke goede musici’ onder andere. Julian vraagt

de senator naar de rechten en acceptatie van

queerpersonen in Roemenië. Hij geeft eerst een

onzin antwoord over de economie, doet hij nu

gewoon alsof hij de vraag niet heeft begrepen?

Nadat Julian zijn vraag iets stelliger herhaalt,

krijgen we wel een direct antwoord: voor

queerness is Roemenië nog niet klaar, aldus

Titus. Zijn jonge aide-de-camp bedankt Julian

naderhand voor zijn kritische vraag, en stelt
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Julian gerust dat lang niet iedereen er zo over

denkt in de partij.

Wat een kerk

Het was een volle, intensieve en warme dag.

Als we weer buiten staan op het zuidelijke

bordes van het Paleis van het Volk zakt de zon

langzaam weg achter het glimmend gouden dak

van de nationale Kathedraal van de Redding

van het Volk. Dit reusachtige bouwproject,

gestart in 2010, wordt de grootste oosters

orthodoxe kerk in de wereld. Plaatsen en

gezichten veranderen, maar het spel blijft

hetzelfde.

Dag 15 (17 juni), Boekarest – Curtea de

Argeș – Sibiu; Nina

Vanuit de verschillende locaties waar we

verbleven moesten we om 8 uur verzamelen bij

het horrorhostel waar de bus klaar stond. Samen

met Alerk en Louisa nam ik een Bolt om me te

wagen in het verkeer van Boekarest. Eenmaal

veilig in de bus moesten we nog een tijdje

wachten op Pepijn en Joost, die de verzameltijd

niet gehaald hadden. Toen we compleet waren

konden we dan echt vertrekken en de hoofdstad

(en de bedwantsen) achter ons laten. Het zou

een lange rit worden naar Sibiu.

Het wachten werd ons iets aangenamer

gemaakt door Oskar, die een buspraatje deed

over het schrijven van een slechte recensie van

het Bedwants-hostel. Naast de beestjes, waren

ook de ondefinieerbare vlekken en het gebrek

aan balkon reden tot kritiek. Iedereen werd

opgeroepen om dus vooral een slechte recensie

achter te laten. Degene die dat deden kregen

netjes een antwoord van de eigenaar terug,

waarin hij uiteraard alles ontkende en de schuld

bij anderen legde. Die man zal nooit

veranderen.

Na het eerste stuk stopten we bij Curtea

de Arges, een van de oudste steden van

Roemenië, waar de kathedraal van Curtea de

Arges bezochten. Fun fact: deze kathedraal

staat ook op het briefje van 1 leu. Maar voordat

we de kathedraal ingingen, hield Casper hier

zijn presentatie over Roemeense

sprookjesfiguren, waarna we een discussie

hadden wat eigenlijk de definitie is van een

sprookje. Na deze presentatie, waarin iedereen

gewaarschuwd was voor de bosheks, hadden

we de tijd om de kerk te bekijken, die wederom

prachtig beschilderd was.

Zo te herkennen van het 1 leu briefje toch?
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We kregen er twee voor de prijs van een, want

daarna liepen we naar nog een andere kerk in de

buurt. De Princely Church of Saint Nicholas is

een van de meest representatieve monumenten

van de middeleeuwse Roemeense architectuur

en is het oudste door de Voivode gefinancierde

religieuze monument in Walachije. De

muurschilderingen binnen in de kerk komen uit

de periode 1364 – 1369. Ongelofelijk om te

bedenken hoe dit bewaard is gebleven.

Na deze twee kerken hadden we tijd om

lunch te halen bij de Lidl. Na een heerlijk

verkoelend ijsje kon ik er weer tegenaan voor

de volgende busrit. Sophie hield toen nog een

buspraatje over Ovidius, die verbannen was

naar het gebied dat nu Roemenië is en met veel

gevoel voor drama kon schrijven hoe

verschrikkelijk dat wel niet was.

Toen we midden in de bossen van

Transsylvanië waren, hielden we een stop voor

de presentatie van Merel over de (oer)bossen

van Roemenië. Het best was natuurlijk om de

presentatie in het bos te kunnen geven.

Daardoor liepen we eerst door een dorpje vlak

naast de weg, op zoek naar een geschikte plek.

Het hele dorp moet geweten hebben dat wij er

waren, want elke hond in het dorp sloeg aan op

de grote groep die langs hen liep. Het ‘echte’

bos bleek toch nog wat langer lopen dan

gedacht, dus streken we neer in de berm bij een

idyllisch beekje aan de rand van het dorp.

Even het dorp wakker maken met onze komst

De enkele bewoner die langsreed minderde

vaart om te zien wat er nou toch in hun dorp was

neergestreken. Met het kabbelen van het water

op de achtergrond vertelde Merel over de

bedreigde oerbossen van Roemenië waarbij

corruptie wederom de boventoon voert en ook

de ons welbekende Ikea een niet zo’n fraaie rol

speelt.

Een van de bewoners die kwam luisteren naar de

presentatie van Merel

Na dit verfrissende natuuruitstapje met een

kritische noot, was het tijd voor de laatste

etappe naar Sibiu. Daar aangekomen werd de

groep verdeeld over twee hostels. Ik zat bij de

groep die als eerste uit de bus ging, bij het

hostel dat vrij uit het centrum lag, maar wel

naast een tennisbaan. Met een groot deel van de

mensen die in mijn hostel sliepen, liepen we

naar het centrum om wat te eten. Uiteindelijk

zijn we op een terras beland aan een plein dat

zo in een Duits stadje had kunnen staan. Zoals

je je eigenlijk in heel Sibiu in een Duitse stad

kan wanen, zelfs de menukaart was in het Duits.

Na een lekkere maaltijd ging een deel nog naar

een wijn/bierkelder om de dag af te sluiten met

een drankje.
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Geen onderschrift nodig

Dag 16 (18 juni), Sibiu; Sophie

We worden ‘s morgens vroeg wakker in een

hostel net buiten Sibiu (of Hermannstadt om

Vincent zijn zin te geven). De groep is in twee

hostels opgesplitst, en hoewel wij langer

moeten lopen naar het centrum, hebben wij wel

de comfortabelste kamers. Cilia en ik lopen al

vroeg naar de grote kerk waar we zouden

verzamelen vandaag en komen onderweg een

kleine supermarkt tegen waar ze opvallend

lekker brood hebben!

Eenmaal bij de kerk maken we een

stadswandeling door Sibiu, waar we vooral

genieten van de ‘ogen’ die hier op bijna alle

huizen te zien zijn. Het zijn eigenlijk

ventilatieramen om de huizen koel te houden,

maar van een afstand ziet het eruit alsof alle

daken op je neerkijken. Sibiu wordt dan ook de

stad van de ogen genoemd. We kruisen een

groot plein waar net een militaire parade bezig

is. We blijven even staan kijken en gaan

vervolgens een kunstmuseum binnen.

Vergeleken met de andere nogal kleine musea

die we tot nu toe op deze reis zijn

tegengekomen is dit een verademing: een groot

gebouw met verdiepingen vol mooie kunst. We

kijken onze ogen uit.

Even de militairen inspecteren

Sibiu is anders dan de andere steden die we op

deze reis hebben bezocht. De Duitse invloed in

de streek is heel zichtbaar, en het voelt bijna

alsof we ons niet meer in Roemenië bevinden,

te midden van de kleine vakwerkhuisjes.

Natuurlijk is dat alles behalve waar, en als we

in de avond de inmiddels vertrouwde mamaliga

op de menukaart zien staan, is het overduidelijk

waar we zijn. Maar het is interessant om te zien

wat een groot contrast er is tussen een stad zoals

Iasi, en Sibiu.

We nemen de bus naar een

openluchtmuseum net buiten Sibiu. Daar

maken we zelfstandig een fijne wandeling door

het beboste park. Mijn groepje vergeet al snel

waarom we hier zijn, leren over hoe Roemenen

vroeger leefden, als we lezen dat er schapen

verderop in het park aan het grazen zijn. We

rennen tussen de huisjes door tot we ze horen

blaten en gaan op een bankje naar ze zitten te

kijken.

Schaapjes kijken

We lopen terug naar het begin van het park en

verzamelen met de hele groep bij een mooi

groot meer. Daar luisteren we naar de

presentatie van Teun en Anne-Marie over de

Roma gemeenschap in Roemenië. Met mooi

uitzicht over het meer had ik er wel eeuwig

willen zitten. Ondertussen was ik ook op van de
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zenuwen. Eerder die dag hadden de mensen die

zich als kandidaat voor de nieuwe commissie

hadden opgegeven, waaronder ik, te horen

gekregen dat we vandaag sollicitatiegesprekken

zouden voeren. Ik was na de presentatie aan de

beurt. De zenuwen bleken nergens voor nodig:

onder het genot van een ijsje en hetzelfde mooie

uitzicht voer ik een gezellig gesprek met

Marlies en Zephyra, waar ik slechts een goed

gevoel aan overhoud.

Prachtige locatie voor een presentatie

Ongeveer de helft van de groep besluit om te

gaan zwemmen ergens bij een ander meer, maar

ik zie dat niet zo zitten en ga terug naar het

hostel. Iedereen is moe, en heeft geen zin meer

om mee te gaan naar het centrum, en dus gaan

Cilia en ik alleen op pad naar een restaurant.

Dat verliep iets anders dan we wilden, maar het

werd daardoor wel een van de meest

memorabele avonden van de reis.

Ik heb geen zin om te lopen naar het

centrum en dus pakken we op verzoek van mij

de bus naar het centrum. Helaas pakken we de

bus de verkeerde kant op, en belanden zo in een

buitenwijk van Sibiu, waar niks is behalve een

kleine Carrefour. Om het wachten op de bus die

ons wél de goede kant op zou brengen minder

saai te maken, kopen we taartjes en eten die op

een bankje bij de bushalte. We praten en kijken

om ons heen, tot we zoals in een filmscène naast

ons een rek huurfietsen zien, allebei tegelijk op

hetzelfde idee komen en in lachen uitbarsten.

We huren fietsen en rijden richting het centrum,

overigens met gevaar voor eigen leven. We

rijden over wegen waar auto’s net zo hard

mogen als op de snelweg, over een nogal steile

en krakende fietsbrug, en we komen de hele reis

geen enkel fietspad tegen, maar fantastisch is

het wel! Het restaurant waar we naartoe wilden,

blijkt niet zo leuk te zijn en dus dwalen we

doelloos door het centrum, tot we uiteindelijk

oververmoeid, een beetje hysterisch en

hongerig, noodgedwongen neerploffen bij de

McDonald’s voor een nogal deprimerende

maaltijd. We nemen de bus (de goede kant op!)

terug naar ons hostel en eindigen daarmee onze

wereldreis door Sibiu.

Dag 17 (19 juni), Sibiu - Sarmisegetuza -

Hunedoara - Timișoara; Julian

De dag begon zoals zoveel dagen; in de bus.

Een voor een werden we opgehaald vanaf onze

accommodaties. De zon scheen fel, het was

warm en het was voor iedereen dan ook een wat

suffe busreis. Gelukkig wist docent Mano

precies hoe hij deze neerslachtige sfeer tegen

moest gaan met een goed getimede

voorleessessie uit het met Roemenië

doordrenkte boek Dracula.

Onze eerste geplande stop was bij een

Dacische opgraving. Helaas is Roemeens ook

voor Roemenen een lastige taal, zeker als er

meerdere opgravingen in dezelfde omgeving

zijn, waardoor onze chauffeur ons bij de

verkéérde opgraving had willen afzeggen.

Maar: geen paniek! De commissie weet altijd

raad en wist ons met een koel hoofd – ondanks

de hitte – uiteindelijk bij de correcte opgraving

te krijgen.

Lekker stenen kijken

En daar kwamen de échte redders van de dag:

Cilia en Sophie gaven hun prachtige presentatie

over de bekende gestolen gouden helm en een

interessante geschiedenis van de Daciërs. Het

volk blijft een eeuwig onderwerp van

Roemeense nationale trots. Des te

beschamender dat wij als Nederlanders hun



35

helm zijn kwijtgeraakt! Hoe wij dit verlies

dienen goed te maken, was dan ook meer dan

genoeg stof voor een lange doch boeiende

discussie.

Even uitrusten na een hele dag zitten in de bus

Na kort rondgezworven te hebben rond de

Dacische opgraving – geen beren gespot, helaas

– bereikten we in de loop van de middag met de

bus Corvin’s castle. Daar waren Myrthe en

Nina de volgende redders van de dag: ze gaven

hun presentatie in de bus, waardoor we onze tijd

zo efficiënt mogelijk inzetten en iedereen de

kans had om in alle rust rond te kijken bij het

kasteel. Het kasteel bood een mix van

geschiedenis en toeristische kitsch, maar het

voelde af en toe wel alsof we in een decor van

Dracula beland waren.

Myrthe in haar kasteel

Daarna nog een korte stop bij een tankstation,

zo’n soort plek waar je in vijf minuten meer

leert over Roemeense snacks dan in een uur

college over voedingscultuur.

De rit ging verder en uiteindelijk

arriveerden we in Timișoara. Ook daar waren
drie verschillende slaapplekken, verdeeld over

de groep (die de commissie op het laatste

moment geregeld had vanwege, jawel,

meldingen van bedwantsen), wat altijd voor een

vleugje chaos zorgt. Maar hé, iedereen had een

bed en dat is tot slot het belangrijkste.

De avond was vrij: geen schema of

geplande sociale activiteiten. Iedereen trok zijn

eigen plan. Sommigen gingen op verkenning,

maar de meesten verdwenen waarschijnlijk

gewoon stilletjes in hun kamer.

Het voelde als een overgangsdag – van

de mystieke wereld van de Daciërs en kastelen

naar de levendige stad Timișoara. Een dag met
zon, geschiedenis en vele kilometers in de bus.

Dag 18 (20 juni), Timișoara; Jesse

Uit de dood van een verstokte politicus //

Spoedig zal ik weer stervende zijn // Het

begin van het einde (van alles) //

Rust rust, nooit krijg ik rust! Wederom een

groep melkmuilen die bij dat vervloekte kerkje

staat, het rookhuis van de volksopium. Dat mijn

geest uitgerekend dit oord moest kiezen om

rond te dwalen, wat een tragisch lot! En

waaraan verdiend? Welk een onrecht heerst in

deze wereld om een hardwerkende partij

loyalist uhmmmm ik bedoel patriottistische

leider van het Nieuwe Roemenië zo te

behandelen? Dat ik in zo een ongunst val bij

mijn eigen volk, dat men zelfs een website

maakt om mijn dood te vieren

(www.amuritiliescu.lol, red.)?

In elk geval, daar ik tot waarschijnlijk

de eeuwigheid zal vertoeven hier, kan ik

evengoed deze jongelingen volgen op hun

laatste dag in dit mij zo bekende, en

tegelijkertijd zo onherkenbaar veranderde land.

Ze beginnen dus bij de kerk, waar ook toen,

inmiddels alweer 36 jaar geleden, het begin van

het einde begon. Twee studenten vertellen aan

de rest het verhaal wat ik allang ken. Hoe in

december 1989 mijn toenmalige partij (maar ik
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was helemaal niet zo erg into them hoor), de

irritante Hongaarse pastoor László Tőkés uit dit
kerkje wilde weg hebben. Hoe in reactie daarop

mensen eerst in Timișoara en vervolgens in heel
Roemenië in opstand kwamen. Hoeveel hoop

de mensen hadden. Het groepje loopt verder

naar de kathedraal, waar de eerste

revolutionairen sneuvelden in de strijd. Het

verhaal verandert snel; van het einde van

Ceausescu gaat het ineens over hoe de revolutie

lijkt “gestolen”, en hoe diezelfde oproerkraaiers

van het eerste uur een paar maanden later,

maart-juni 1990, kwamen klagen met hun

verklaringkje en hun eisjes om geen

nomenklatura (oud-leden van de Ceausescu

regering, red.) in de nieuwe regering te hebben.

Nomenklatura ammehoela! Natuurlijk stuurde

ik de mijnwerkers op ze af uhmmmm ik bedoel

moedigde ik het volk aan om te komen en haar

nieuwe regering te verdedigen. Ik maak me

kwaad over deze eenzijdige kant van het

verhaal. Is er dan niemand om de discussie uit

elkaar te trekken?! Ik zweef driftig tussen hen

door, met ze mee en dwars door ze heen. Maar

zij voelen niet mij, de geest van Iliescu. Zij

voelen slechts een sterke wind, die alleen maar

bijdraagt aan de revolutionaire geest die zij

denken nog steeds te kunnen vinden in

Timișoara. Is dit hoe het voelt onzichtbaar te
zijn, genegeerd te worden?

Een oude bekende!

Ze praten nog in de groep over of het danwel

wel, danwel niet een revolutie was, maar ik ben

te kwaad om nog te luisteren. De groep loopt

verder over Piața Victoriei. Een enkeling praat
nog steeds over die opstand nonsense, maar

gelukkig komt een bebrilde, ambtelijk geklede

jongeman eroverheen met een verhaal over de

Habsburgse geschiedenis en architectuur.

Eindelijk wat degelijkheid en rede.

De groep vervolgt haar weg naar het

museum over de Revolutie, waar nog veel meer

verhalen over verzet, geweld en de nasleep

worden verteld. Achteraf zitten ze in een kring

om het te hebben over paard en wagens,

waarom is mij niet helemaal duidelijk. Nog één

laatste keer probeer ik redelijk verstand door

hen heen te blazen met mijn forse windvlagen.

Het mag niet baten, ze zullen me niet horen; net

zoals precies 35 jaar geleden ik de

demonstranten ook niet hoorde. Mokkend trek

ik mij weer terug. Met de jeugd van

tegenwoordig valt niet te praten.

Met hen zingen, toneelspelen en dansen is een

heel ander verhaal, zoals uit die avond zou

blijken.

Ultima seară, nenorociților!!!

De laatste avond van de reis vond plaats in een

taverne-achtige setting. Aan lange houten tafels

verschenen schalen vlees, terwijl de vegetariërs

zich tegoed deden aan gebakken kaas met friet.

Tussen de gangen door werd voor elk

commissielid een stukje opgevoerd.

Hoogtepunt was zonder twijfel de kroning van

Vincent tot Grand Tour KEIZER, compleet met

bijbehorende ceremonie.

Het was een hele gezellige lange tafel

Een toneelstuk door de commissie en de

docenten volgde. Over de inhoud wil ik niet te

veel kwijt, behalve dat Josephine van den Bent

een verdomd goede krijgsvrouw bleek en Gijs

een verdomd trouwe ros. Josephine en Mano

schetsten hun ideale samenleving en wezen aan
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ieder tourder een ministerie toe. Het was

geestig en vleiend.

Struikoma Vincent, tevens Keizer van de Grand Tour

Na het stuk werden de nieuwe commissieleden

gepresenteerd, bestaande uit Gerben, Cilia,

Sophie, Nina en de tweedejaars Marlies en

Vera. Het zag er veelbelovend uit. De avond

was perfect, maar we gingen door.

Dag 19 en 20 (21 & 22 juni), Timișoara -
Boedapest - Wenen - Amsterdam; Vera

De terugreis verdeelt zich weer over twee

dagen, we moeten na de bonte avond toch vroeg

opstaan om de trein naar Arad te halen, maar dit

verloopt allemaal zeer soepel. Totdat we

daadwerkelijk in de trein zitten. Het zou een rit

zijn die niet langer dan pak ‘m beet 1,5 uur had

mogen duren, maar de trein heeft er geen zin in

en we zullen uiteindelijk maar 10 minuten

overstaptijd hebben in plaats van de berekende

2 uur. Er wordt besloten om de medepassagiers,

die toch al een beetje mopperend naar ons

hadden gekeken toen wij hun coupés kwamen

binnenvallen, maar helemaal in het harnas

tegen ons te jagen door erg op tijd klaar te gaan

staan voor een sprint. Die sprint wordt

uiteindelijk alleen maar door Gijs gedaan om te

kijken op welk spoor we zouden moeten

overstappen en toen liepen de tourders redelijk

gemoedelijk naar de overstap die ons naar

Hongarije zou brengen.

De rest van de reis verloopt zonder

stress, er worden spelletjes gespeeld, naar

buiten gestaard, dutjes gedaan en heel gezellig

gekletst met medepassagiers. In Boedapest

konden we op het welbekende stationsplein

even van de zon genieten en, voor wie nodig,

een sigaret opsteken na een hele dag amper

kunnen roken.

In Hongarije werd wel even gerookt, al had Alerk niet

geleerd van zijn avontuur in Comrat, zie bordje links…

De trein naar Wenen is weer zeer comfortabel,

je merkt dat de groep rustiger wordt, dat die

ruim 2,5 week reizen erin beginnen te sluipen.

Ik heb een vermoeden dat we straks allemaal

snel zullen slapen in de nachttrein,

oncomfortabele stoelen of niet.

Hebben ze nou nog niet alle artikelen gelezen?

In Wenen kunnen we even genieten van

avondeten waar niet standaard mămăligă bij
komt, ik hoor dan ook bij de afgevaardigden die

gaan genieten van een poké bowl. Daarna nog

even een rondje om het station en dan is het tijd

voor de nachttrein. Alerk heeft een slaapmutsje

geregeld (lees 3 flessen rode wijn), zo

overleven onze tourders de nightjet stoelen wel!
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Yathzee!

Om middernacht was het tijd om voor Marlies

te zingen, net op de valreep nog jarig op een

Tourdag! Er werd een impromptu

verjaardagsfeestje georganiseerd op de grond

van het balkon met yathzee, taart en party

kloppers. In Neurenberg konden de benen nog

even worden gestrekt en de laatste sigaret

gerookt. Daarna kwam Klaas Vaak om de hoek

kijken, dit gebeurde op verschillende plekken;

sommige mensen hadden twee stoelen om zich

over uit te spreiden, twee heren met 30 euro

cash hadden een couchette bemachtigd, een

enkeling lag gestrekt op de grond en de meesten

sliepen opgekruld op een enkele stoel.

Je moet wat

Het afscheid nemen begint de volgende ochtend

al op tijd, de laatste lollige foto’s worden

verstuurd en er wordt al gesproken van een

reünie bij Anne-Marie in Baarn. In Amersfoort

zwaaien we al een deel van de groep uit,

waaronder Keizer Vincent. In Amsterdam was

het echte afscheid daar; knuffels van wachtende

familie en vrienden en natuurlijk van mede

tourders, wat hebben we een fantastische reis

achter de rug. Nu is het tijd om rustig aan alle

verhalen te vertellen en duizenden foto’s door

te kijken, maar eerst een weekje slapen.
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Bonte Avond teksten

Lied voor Gijs

Van Voronet naar Cluj naar Jasj, ja Gijs heeft

altijd wel wat cashj

Bij de hand

Van fabriek tot Moldaafs feest, hij is echt overal

geweest

In het land

[Pre-Chorus]

Geen ochtendmens maar toch op tijd,

Is al grappig vanaf ‘t ontbijt

En gaat hij uit dan is het feest

Alsof de wants nooit is geweest

[Chorus]

Gijssie, Gijssie, Gijssie,

Als ik hem zie, is het één groot feest

Gijssie, Gijssie, Gijssie,

Das m’n bestie, Altijd al geweest

Ah-ha, Al het cash in systeem

Met z‘n nicotineprobleem

Hij’s de commissie-droom

Hij’s de commissie-droom

[Verse 2]

Van Amsterdam tot Jerevan, bij alle reizen dan

is hij je man

Onze Gijs

Hij rookt een peuk, hij leidt ons rond, Ja Gijs is

slim en ook nog blond

Wat een prijs

[Pre-Chorus]

Maar nu is dan, het einde daar

Na drie Tours, na drie jaar

Slaat Gijs nu z'n vleugels uit

En gaat zónder ons vooruit…

[Chorus]

Gijssie, Gijssie, Gijssie

Als een ijssie, ja jij smelt ons hart

Gijssie Gijssie Gijssie,

niet zo nice-y, zijn wij straks apart

Ah-ha, alles wat wij willen doen

Met ons lieve lange Gijssie, op de grote tour

Gijssie, Gijssie, Gijssie

paradijssie, de ideale man

Gijssie, Gijssie, Gijssie

Linkse visie, held met peuk en plan

Ah-ha, alles wat ik voorzie

Is veel leuker met ons Gijssie

Op de grote tour

Op de Grandest tour

Lied voor Zephyra

She's just a girl and she's Zypfireaa

Neemt ons mee op tour

De bus is ons vervoer

She's living in a world and it's on fire

Ze roept EVEN CENTRAAL

Dan vertelt ze een leuk verhaal

Oh, there is bedwants in town

But she's burning them down

Oh, ze krijgt de info te laat

In de bus slaapt ze graag

This girl is zephyra

This girl is zephyra

She makes us brighter

This girl is zephyra

She is a girl and she’s in love

Belt Bruno elke nacht

De reden dat ze lacht

You can try, but you'll never forget her name

She's on top of the world

Ze heeft eindeloos geduld

Oh, there is bedwants in town

But she's burning them down

Oh, ze krijgt de info te laat

In de bus slaapt ze graag

This girl is zephyra
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This girl is zephyra

She makes us brighter

This girl is Zephyra

Iedereen is stil als ze vertelt

Ook als je van de hitte smelt

Ook al is er blijdschap of verdriet

Ze heeft voor elk moment een lied

Een nieuw lied (dansje:   )

EN NU MET Z'N ALLEN!!!

This girl is zephyra

This girl is zephyra

She's making us brighter

This girl is zephyra

Lied voor Donna

Vlammende haren

Knalblauwe ogen

Donna wow, Donna wow, Donna wow wow

wow,

Secretaris, om van te dromen

Oh wat houden wij van jou

Omslagdoekjes

In alle kerken

Donna wow, Donna wow, Donna wow wow

wow

Haar gezag

Dat laat ze merken

Met haar geweldsmonopolie

Bedwantsbestrijder

Ze komt je redden

Donna wow, Donna wow, Donna wow wow

wow

Zonder koffie

Is alles terror

En dan houdt ze het niet vol

Oh lieve Donna

We gaan je missen

Donna wow, Donna wow, Donna wow wow

wow

Oh lieve Donna,

Je bent de beste

Je bent de top van de Grand Tour

Jij en Marloulou

Dynamisch duo

Donna wow, Donna wow, Donna wow wow

wow

De beste veger

Van de Commissie

We lopen allemaal voor jou

Vlammende haren

Knalblauwe ogen

Donna wow, Donna wow, Donna wow wow

wow

Secretaris, om van te dromen

Oh wat houden wij van jou

Oh lieve Donna,

Je bent de beste

Je ben de top van de grand tour

Lied voor Vera

Oh Vera, ik weet dat er heel veel kerken zijn!

Elke keer weer een ander en altijd zo fijn

Want jouw kennis waarmee jij de tour verrijkt,

Wil ik liever liever liever liever voor altijd

Als ik dacht dat je klaar was, dan had jij je weer

bedacht

Intelligent en oh, zo doordacht

Ik keek maar toe hoe je ons tot helderheid

bracht

Ik wil zekerheid dat je heel blij bent vannacht

Oh oh oh

Oh Vera, ik weet dat er heel veel steden zijn

Boekarest, Iași en Comrat, nog net geen

Berlijn!

Met Johnny of Marius die ons rondrijdt,

Wil ik liever liever liever voor altijd

Jij kan je rust wel vinden in de bus is 'n plek vrij

Jij zit morgen ergens anders dan vandaag

Jij wilt je nog niet binden maar dat hoeft ook

niet van mij

Ik wil jouw gezelschap, kom zitten, ja graag!

Oh oh oh
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Oh Vera, ik weet dat er heel veel buddies zijn

Elke keer weer een check, waar de fuck is

Pepijn?

Jouw alertheid waarmee jij de groep rondleidt

Wil ik liever liever liever voor altijd

Weet wel dat ik graag met je touren wil

Tot je eindelijk je land vindt met ons

Oh oh oh

Oh Vera, ik weet dat er heel veel wantsen zijn

In je sokken, je bed en misschien het gordijn

Maar jouw blijdschap waarmee jij ze hebt

bestrijdt

Wil ik liever liever liever liever voor altijd

Sprookje voor Marlies

Er was eens een prinses uit Culemborg die

opgroeide in een prachtig kasteel. Haar

sprookjes leven duurde echter niet heel lang.

Op achtjarige leeftijd stonden de Fransen aan de

poort. De Franse koning had vernomen dat de

kleine prinses Marlies een superkracht had en

dat deze kracht het enige was wat hem van de

troon zou kunnen verstoten. Bang dat dit zou

gebeuren besloot hij haar snel te vermoorden

met zijn voltallige leger. De Fransen waren

meedogenloos. Alleen prinsesje Marlies moest

vermoord worden, maar omdat ze het zeker

voor het onzekere wilde nemen, besloten ze

eerst het kasteel in de brand te zetten en

vervolgens alle overlevenden eruit te slepen om

te vermoorden. En zo geschiedde. Ze zetten het

kasteel in de hens. Iedereen die kon vluchten

werd gegrepen en gespietst en alleen Marlies

overleefde. Hoe kan het nou dat dit achtjarige

meisje onbewapend een heel Frans leger wist te

verslaan in een brandend kasteel? prinses

Marlies had een magische kracht. Tijdens de

geboorte luisterde haar moeder naar fat dog wat

haar door de bevalling heen hielp en ze was

zodoende door de punk goden gezegend met

magische moshpit krachten. en was de zoo alle

Fransen de slotgracht in. Het vuur kom Marlies

ook niet raken, dus weet spetters die van haar

lijf stroomde door haar intense moshpit

beschermde haar tegen de vlammende tongen

die haar probeerde te verslinden. Ook konden

de soldaten geen grip op haar krijgen want ze

zweet maakte haar ongrijpbaar.

Zonder familie zonder kasteel was Marlies

alleen achter. Ze moest vluchten een nieuw

leven zoeken en besloot fair naar het oosten te

trekken toen ze eenmaal over de Alpen was

getrokken en bij de tweede bergketen aankwam

besloten dat de tijd was om neer te strijken in

een klein afgelegen dorpje in de Karpaten

bouwde ze een blokhut en begon haar nieuwe

leven. Marlies leefde in de Karpaten in

vreedzame coexistentie met de beren en

ontmoeten daar ook een gezelschap partizanen.

Allereerst heeft de adellijke Marlies het maar

moeilijk om zich aan te passen aan het rurale

leven maar langzamerhand realiseert ze zich dat

materialisme er niets toe doet en dat in de

gemeenschap leven. Veel waardevoller is dan

alle rijkten die zij had in haar kasteel in

Culemborg. Marlies ontdekt haarzelf. Marlies

huppelt vrolijk rond in de laatste mode uit de

vodden kar die circuleert door het dorp,

individueel eigendom is afgeschaft, en danst

elke nacht de hora unirii rond het kampvuur met

haar nieuwe kameraden.

Om de gemeenschap te ondersteunen gaat

Marlies regelmatig op uit op zoek naar goud in

de oude goud mijnen. Op een zo’n zalige

middag dwaalt Marlies door. Het bekende bos

hoort de vogels om haar heen. Groeten beren en

kletst even met de bevers die uit de lucht komen

vallen dan hoort ze opeens iets in de

achtergrond. Ze gaat op onderzoek uit, maar

struikelt Over een tak. Als ze eenmaal opstaat,

realiseert ze zich dat er vier donkere figuren om

me heen staan. Ze hebben kettingzagen en

geweren in hun hand. Onbevreesd bepleit

Marlies haar onschuld. Toch komt ze niet zo

snel af van deze illegale kappers. Ze zeggen dat

ze even met de baas moeten bespreken en na

ingecheckt te hebben met de baas zal ze

waarschijnlijk wel weer vrij uit kunnen gaan.

Dat bleek uiteindelijk een leugen.
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Niet de baas, maar de lokale Woud Wouten

komen opdagen. Ze spreken Marlies streng toe.

Niet meer zomaar op privé terrein rondlopen op

zoek naar goud. Marlies komt na een uurtje

praten vrij, maar krijgt een educatieve taakstraf.

Marliesje rent zo snel als ze kan richting de

orthodoxe kerk om een kruisje te halen die haar

zal moeten beschermen tijdens haar educatieve

taak, namelijk: boodschappen van de kaufland

langsbrengen bij een oude alleenstaande man in

een kasteel die bang is voor het zonlicht.

Kameraad Marlies, stoer dat ze is, klaart de klus

zonder schram of stoot. Vrolijk huppelt ze terug

naar haar commune om haar avontuur in volle

glorie te vertellen.

Die avond zit ze nog even stilletjes om een

bankje, kijkend naar de sterren, luisterend naar

het geruis van de bladeren door het oerbos, en

af en toe het geschuifel van een bever in de

bosjes naast het stroompje. Haar ontmoeting

met de adellijke man in het kasteel had naar

toch wel laten schrikken. Plots hoort ze een

onbekend geluid, een geritsel, maar zwaarder

dan van de bever, lomper dan van een beer.

Onregelmatige stappen. Het geluid van een

zware rustige ademhaling gaat een donkere

gebukte gedaante vooruit. Dan valt het

maanlicht op de gedaante, het is de bosheks

Josefien. Ze loopt rustig op Marlies af en plaats

haar hand op het voorhoofd van Marlies. Op

eens galmt het geluid van Fat Dog weer door

haar hoofd, eerst als van ver maar binnen

seconden van dichtbij. Zonder dat ze het zich

realiseerde stond Marlies op eens te midden van

een groep beren. Ze wist intuïtief wat ze moest

doen. Head bangen en moshpitten met de beren

en de bosheks. De lichamen van de beren

wrijven tegen Marlies en in dat moment is het

alsof ze ontwaakt uit een lange slaap. De

beelden van het brandende kasteel en haar

vermoorde familie stromen door haar hoofd.

Tijd om haar familie eer te verdedigen.

Samen met haar nieuwe kameraden vertrekt zij

op kruistocht richting de Fransen koning en zal

ze haar familie wreken. Onder weg sluiten meer

en meer mensen zich aan bij de protestmars.

Marlies was namelijk niet de enige prinses die

haar kasteel was verloren door toedoen van de

Fransen. Als het hele leger van Marlies al

moshpittend voor de poorten van Versailles

staat geeft de koning zich bevend over. Nog

nooit had hij zo’n vertoning van pure energie

gezien. De koning vlucht via het dak van

Versailles per helikopter samen met zijn vrouw

maar land een baar kilometer later weer omdat

de helikopter te zwaar overladen was met

Moldaafse vogue sigaretten. Minuten laten

worden hij en zijn vrouw opgepakt en

overhandigd aan de menigte. Ze worden

terechtgesteld. Maar Marlies toont genade en

deelt niet de doodstraf uit. Hun straf: levenslang

in een cel met Andrew Tate en Titus Corlatean.

Als compensatie voor haar verdriet en het

verlies van haar geliefde familiekasteel krijgt ze

5,8 miljoen euro en een postzegel met haar

beeltenis.

Dit lukt haar met de kracht van punk, familie,

liefde en kameraadschap.

Vincent

Beste Vincent,

Koning van Pntus, Colchis, Iberië en daarna

heel Georgië er maar bij, Koning der

Agathyrsiërs en de Daciërs maar Woiwode van

Wallachije, als Prins van Moldavië en

Transsylvanië gepromoveerd tot Koning van

Hongarije, keizer der Oostenrijkers, Hertog van

alles en nog wat, maar in ieder geval

Groothertog van Hawaï en Zevenburgen, Graaf

Vlad Dracula is er niets bij, Sultan der Turken,

vooral in Gagaouzië, Koning van Armenië en

Ridder van de orde van Sint Cyrillus en

Mothodius, Eervol grootofficier van de orde

van Karel de Eerste, Koning van Roemenië en

ook nog eens de internationale koning van

ALLE Roma, Diachooch van Macedonië,

Sassanidisch vazalvorst van Armenië en

Koning van Artsakh, en niet te vergeten
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persoonlijke vertegenwoordiger van God op

Aarde, etc. ect.

Ook wel bekend als Sultan Vincent van Putten.

Vanwege uw grote staat van dienst, kronen wij

u hierbbij tot Keizer van de Grand Tour en alle

gebieden die haar toebehoren, in heden en

verleden.

Der Vincent von Ee,

wir sind ihm ewig treu

Der Commission getrawe

Bist du bis in den todt

Ein kaisor von die Tourders

Bist du geëngageerd

Der könig von die zugen

Hab ich alzeit geëerd

Dominic Teodoresco

Orodea Bukovina

Mihail Eminescu

Rosia mamaliga

Bettwanse in Boekarest

Sibiu Marius Johnny

Der Weinberge von Comrat

Systematiserung in Cluj

Voor onze lieve Moffel,

Eloquent en goed gekleed

Met zulke mooie praatjes

Bij de dames altijd beet

Vertraging met de treinen

Dat laat jou ongedeerd

De voorzitter van Grand Tour

Wordt voor altijd vereerd

LEVE DE KEIZER (x10)
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